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-Son günlerde eli kanlı faşist caniler onbeşe yakın ilerici, yurtseverin kanına girip 
hunharca katlettiler. Bu son 
faşist saldırı уе cinayetler, 
iç gericilik ve faşizm güçlerinin faşist tırmanmada yeni bir aşamaya yükselme niyetlerini somut olarak açığa 
vurmuştur. Tehlikenin böylesine geniş boyutlu olmasına 
karşın hükümetin eylemsizliği ve suskunluğu demokratik kamuoyunun şiddetli tepkisine yolaçmaktadır. 

Gerici - faşist çevreler, faşist bir diktanın kanlı yollarını döşemek, hükümetle demokratik 
kuruluşları karşı karşıya getirmek politikasına hız vermişlerdir. POL-DER'in kapatılmasını sağlayan gerici çevreler, dişlerini diğer demokratik örgütlere, en başta da 
TÖB-DER ve İGD'ye çevirmişlerdir. Kontr-Gerillayı, 
MHP ve ÜGD'ye bağlı faşist 
cinayet mangalarını ortalığa 
salan egemen çevreler hükümetle kedinin fareyle oynadığı gibi oynamışlardır. 

FAŞİSTLER İGD ÜYESİ ÜÇ 

GENCİ ÖLDÜRDÜLER 

MHP'li faşistler yurdun değişik yerlerinde peşpeşe üç 
ilerici - yurtsever genci öldürdüler. Bu hunharca cinayetlerinden birini Adana'da 
işlediler. Adana Ticaret Lisesi öğrencisi ve İGD üyesi Ali 
Güvercin, okul önünde faşist kurşunlara hedef olarak 


can verdi. Bunur ardındar 
aşısı komandolar İGD Sa- 


ruhanlı Şubesi Sekreteri Hü. 
seyin Avcı'yı kanlı bir komployla öldürdüler. Hüseyin Avcı motorsikletle köyüne giderken Ülkü Ocaklı faşistler 
arabayla üzerine giderek 
vahşice ezdiler. İGD'ye yönelik faşist cinayetler bu 
пшиз аа son bulmadı. DİSK 
7. Bölge Temsilciliğinde çalışan İGD üyesi Erdoğan Aksu 
faşistlerin yedi kurşunuyla 
can verdi. MHP'li katiller bu 
vurtseveri takip ederek kuy- 


-MRP'li canilerin 


ARTAN FAŞİST SALDIRILARA KARŞI 


GENÇLİĞİN ANTİ-FAŞİST 
EYLEM BİRLİĞİ GÜÇLENDİRİLMELİDİR ! 


m SON FAŞİST SALDIRILARDA 3 İGD ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ 


„ш bir yerde pusu kurup acımasızca üzerine kurşun boşalttılar. Aynı günlerde Gaziantep'te Duran Kars ve Cemal Şahin adlı ilerici - yurtsever gençler faşistlerin silahlarından boşalan kurşunlarla ağır biçimde yaralandılar. 

YURTSEVER 

ÖĞRETMENLER, 

ÖĞRETİM ÜYELERİ 

ÖLDÜRÜLÜYOR 

Bu arada, kanlı faşist saldırı ve cinayetlerin bir diğer 
sivri ucu ilerici, yurtsever 
öğretmen ve öğretim üyeleri- 
ne yöneltildi. Atatürk Eğitim 
Enstitüsü ilerici öğretmenlerinden Fahrettin Yılmaz'ın 
görülmemiş bir canavarlıkla 
öldürülmesini, aynı okulun 
öğretmeni Сита Ocaklı'nın 
faşist kurşunlarla ağır yaralanması izledi. İstanbul'daki 
faşist kırım bununla da bitmedi. Faşistler karargah оlarak kullandıkları Küllük'ün 
yakınlarında Ortaköy Eğitim 


Enstitüsü Müdür Yardımcısı 


İbrahim Osmanoğlu'na silahlı saldırı düzenleyerek öldürmeye teşebbüs ettiler. Cinayet şebekelerinin bir kolu da 
ertesi gün Ankara'da Hacettepe (Üniversitesi odoçentlerinden ve faşistlerin okul içindeki kanlı eylemlerini inceleyen bir komisyonda görevli Aan Bedrettin Cömert'i 
öldüfüp eşini ağır yaraladı. 

Yürdun dört bir yanında 
saldırı ve 
cinayetleri sürerken karşı- 
devrimci maocular da kanlı 
saldırılar düzenlemekte hayli ileriye gittiler. Ankara'da, 
aralarında İGD Yenişehir 
Şubesi Yönetim Kurulu üyesinin de bulunduğu ilerici 
gençlere saldıran maocu faşistler; İzmir'de de İGD üyesi 
Ahmet Yeni'yi öldürmeye 
çalıştılar. Ahmet Yeni evine 
giderken dört koldan kurşun 
sıkan maocular onu yolda 
öldüremeyince, cinayetlerini 
işlemek için evinin çevresinde sabaha değin pusu kur- 


Doç. Bedrettin Cömert 


dular. 

Olaylar açık açık gösteri. 
yor ki, saldırı ve cinayetler 
MHP, Ülkü Ocakları ve maocu provokasyon ‘yuvalarından 
kaynaklanmaktadır. Bu cinayet yuvaları yukarda sözünü 


ettiğimiz hedeflerine eriş. 
mek için ilerici, devrimci, 
sosyalist, ,sosyal-demokrat 
ayrımı yapmadan herkese 


saldırıp cinayet işlemektedirler. Bu tehlikeli gidişe dur 
demenin zamanı gelmiştir, 
geçmektedir. Bunun için kendine ilericiyim, demokratım 
diyen herkes, her kuruluş demokratik güçlerin eylem ve 
güç birliğine yanaşmalıdır. 
Faşist saldırı ve cinayetleri 
etkisizleştirmenin yolu, tek 
tek protesto eylemleri değil, 
güçlü, geniş kapsamlı ve tüm 
ulusal demokratik güçlerin 
eylem birliğini temel alan yı- 
Zınsal çıkışlardır. 
FAHRETTİN YILMAZ'IN 


CENAZESİ VE 


MAOCULARIN 
KARŞI-DEVRİMCİ 
GİRİŞİMİ 

TÖB-DER üyesi Fahrettin 
Yılmaz'ın cenazesi; (o İGD, 
DEV-GENÇ, DÖB, GENÇ- 


ÖNCÜ ve daha başka demokratik örgütlerin katıldığı yığınsal anti-faşist bir törenle 


kaldırıldı. Morgtan alınan 
cenaze vapurla Kadıköy'e, 
oradan da Atatürk Eğitim 


Enstitüsü'ne götürüldü. Yürüyüş sırasında ve okulda 
yapılan konuşmalarda faşistlerin bu kanlı cinayeti sert 
biçimde lanetlendi ve faşist 
katillerin zaman geçirmeden 
yakalanması istendi. 

Tüm işlevler. 
«arşı - aevrim cephesine hiz 
met etmek, yığınsal anti-faşist eylemlerin kamuoyundaki etkisini zayıflatmak olan 
maocular, Fahrettin Yılmaz'- 
ın cenaze töreninde de bu 


görevlerini yerine getirmekten geri durmadılar. Fahret- 


tin Yılmaz, maoculuğa, maceracılığa karşı, işçi sınıfının 
yanında yeralmasına rağmen, 
maocu faşistler önceden hazırladıkları bir komployla cenazeyi ellerine o geçirdiler. 


Kuşkusuz таосшапп bu 
komplosurun başarıya ulaş- 


masında, cenazeyi vapurdan 
inerken alması gereken sosyalist partilerden birisinin 
yan örgütü bir gençlik - örgütünün pasif, teslimiiyetçi 
tavrı önemli rol oynadı. Politik deneyimden ve devrimci uyanıklıktan yoksun olan 
bu gençlik grubunun maocuların provokasyonuna anında müdahale etmemesi ve 
ilerici - yurtsever gençlerin 
karşı koyma önerilerine «kavga çıkarmayalım» biçiminde 
yanıt vermeleri 
şistlerin komplosunun sürmesine fırsat sağladı. İşin ilginç yanı, sözkonusu bu 
gençlik grubu kendi yayın 
organlarında ilerici - yurtsever gençlerin okullarda sapık 
akımlara karşı etkin biçimde 
savaşım vermediğini bol keseden yazıyorlardı. Ama pratik, sapık akımlara karşı en 


kararlı ve etkin savaşımı 
kimlerin verdiğini ortaya 
koymaktadır. Daha birkaç 


ay önce kurulan ve okullarda 
esamesi okunmayan sözkonu 
su gençlik örgütü, yıllardır 
okullarda sapık akımlara 
karşı savaşan ilerici - yurtsever gençleri eleştireceğine, 
sapık akımlara karşı ilerici 
yurtsever gençlerle eylen 
birliği yapmalı ve etkin bir 
konum almalıdır. 
GENÇLİĞİN 
ANTİ-FAŞİST EYLEM 
BİRLİĞİ VE BAZI 
OLUMSUZ EĞİLİMLER 
Üzerinde durulması gere- 
«en diğer bir nokta da, Fahrettin Yılmaz'ın cenaze töreninde küçük burjuva devrimcisi bazı akımların maocu 
akımlarla pratikte işbirliği 
yapmalarıdır. Kendi içlerinde bölündükten sonra bir 
grubun maocularla işbirliği 
yapmakta bir hayli istekli 
olduğu görülmüştür. Buna 
benzer bir durum Ankara'da 
da ortaya çıkmış; sözkonusu 
grup maocularla işbirliği yaparak Bedrettin Cömert'in 
öldürülmesini protesto göslerilerinden ilerici - yurtsever 
gençleri dıştalama yolunu yönelmişlerdir.  Maocularla işbirliğine yönelmenin, ilerici - 
yurtsever gençleri dışta'ama- 
ya çalışmanın, gençliğin anti-faşist, anti-emperyalist, an- 


maocu fa- - 


- 


ti-şovenist eylem birliğine 
ters düştüğünü olaylar göstermektedir. Sözkonusu grup. 
maocuların katıldığı gösteri. 
lerin neden provokasyonlara 
açık olduğunu, таосшагп 
yeralmadığı eylemlerde пе- 
den olaylar çıkmadığını ciddi bir biçimde değerlendirmek zorundadırlar. Bununla 
birlikte, maocularla işbirliği 
politikasının kendilerine de 
hiçbir yarar getirmediğini, 
çeşitli biçimler altında uygulayageldikleri bu politikanın 
kendilerini sürekli bölünmekten kurtaramadığını; aksine 
zaten maoculuktan bir hayli 
etkilenmiş olan ideolojik - politik temellerini olumsuz 
yönde derinleştirdiğini dikka- 
te almalıdırlar. «Her iki şablonculuğa da karşıyız» görünüşü altında geliştirmeye çalıştıkları maocularla işbirliği 
politikasının ne kendilerine, 
пе de gençliğin o anti-faşist 
eylem birliğine hiçbir yarar 
sağlayamayacağını bir kez 
daha hatırlatmayı devrimci 
sorumluluğun bir gereği sayıyoruz. 


EYLEM BIRLİĞİ ILKELİ 
TEMELLERE 
OTURMALIDIR 


Bu olumsuz görünümlere 
rağmen Fahrettin Yılmaz'ın 
cenaze töreninde bazı gençlik örgütlerinin pratikte işbirliği yapması olumlu bir 
gelişme olarak değerlendirilmelidir. Ne var ki bu işbirliği ilkeli bir eylem birliği temelinde yükselmediği için 
pratikte bazı gençlik örgütlerinin maocuların provokatif 
girişimlerine karşı etkin bir 
konum almadığı, «tarafsız» 
pozisyonlara sürüklendiği 
görülmektedir. Maocuların 
provokasyonları karşısında 
«tarafsız» kalmak devrimcilikle bağdaşmaz. Bazı gençlik 
kesimleri таоси faşistleri 
hâlâ «devrimci» olarak görmek istiyorsa, hemen şunu 
belirtmeli ki bu kör politika 
hayatın şaşmaz gerçeği karşısında erimeye mahkumdur 
ve erimeye şimdiden yüz tutmuştur. Gençliğin anti-faşist 
eylem birliğinin uluslararası 
işçi sınıfına saygı temelinde 
gelişebileceğine, bunun da 
anti-maoist olmaktan geçtiğini herkes görmek zorundadır. İlerici - yurtsever gençlik başından bu yana bu ilkelere dayanan eylem birliğini savunmuş, bundan sonra da ardıcıl savunucusu olacaktır, 
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SOSYAL DEMOKRASİNİN İKİLEMİ : 


Uluslararası sosyal demokrat hareketin derin tarihsel ve sosyal kökleri vardır. 
Sosyal demokrat hareket tarihsel olarak daha gerilere uzanmakla birlikte Birinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'da işçi sınıfı hareketi içerisinde şekillenmeye başlamıştır. Bu 
anlamda Avrupa karasına sosyal demokrasinin anası demek mümkündür. Nitekim 
bugün Avrupa'daki sosyal demokrat partiler seçimlerde 75 milyon oy almaktadır ve 
bunların çoğunluğunu işçiler oluşturmaktadır. Sosyal demokrat hareket ileri kapitalist ülkelerde gelişmekle birlikte etki 'alanı geniştir. Nicel etki alanının ötesinde ideolojik - politik anlamda işçi sınıfının devrimci hareketine sağdan yönelen tehlikenin kaynağını teşkil etmektedir. 


Sosyal demokrat hareketin sosyal kökleri, ilk şekillendiği dönemde burjuvazinin 
ayrıcalıklarından yararlanan işçi aristokrasisidir. Ancak işçi aristokrasinin kalıcı 
kitlesel etkisinin kaybolmasıyla birlikte 
sosyal demokrat hareket Kitlesel tabanını 
işçi sınıfı ile tekelci burjuvazi arasında kalan geniş emekçi yığınlar eksenine oturtmuştur. Kuşkusuz işçi sınıfı içerisinde de 
sosyal demokrat partiler geniş ölçüde desteklenmektedir. Ancak kitlesel tabanın bu 
geniş ekseni ile, sosyal demokrasinin sosyal köklerini karıştırmamak gerekir. Lenin, sosyal demokrasiyi ilk çıkışında işçi 
aristokrasisi ve bürokrasinin çıkar savunuсизи olarak nitelemiştir. Kuşkusuz işçi sınıfının bileşiminde o günden buyana bir 
hayli değişiklik olmasına rağmen, Lenin'in 
nitelmesi günümüzde de geçerlidir. 


Ancak çeşitli ülkelerdeki sosyal demokrat partiler ideolojik ve politik görüşlerin- 
de temel bileşimlere rağmen, ülkelerindeki 
tarihi gelişime, sınıflar arasındaki güç dengesine, işçi sınıfının devrimci partisinden 
etkilenme derecesine, uluslararası koşullara göre farklı özellikler yansıtırlar. Türkiye'de de sosyal demokrat diyebileceğimiz 
bir hareket 196/lerden sonra şekillenmiştir. Sosyal demokrat özellikler taşıyan bu 
hareket ne işçi aristokrasisine dayanmaktadır, ne de işçi sınıfının devrimci hareketinden bir sapma niteliğindedir. Avrupa'daki sosyal demokrat hareketin klasik tarihsel gelişim seyrini izlemeyen bu hareket 
emperyalizme bağımlı azgelişmiş bir kapitalist ülkenin tarihsel ve ulusal özelliklerini yansıtmaktadır. Türkiye'deki sosyal demokrat özellikler taşıyan hareket ulusal 
burjuvazinin geniş alt yığınlarının çıkarlarını savunmaktadır ve 1961 yılından sonra 
gelişen işçi sınıfı hareketinden etkilenmesi sonucu politik planda şekillenmiştir. 


Uzun muhalefet yıllarından sonra bü hareket bugün politik örgütüyle hükümetin 


.baası e Son baskı tarihi: 24.7.7979 


ağırlığını oluşturmaktadır. 

Sosyal demokrat özellikler taşıyan hareket gerek muhalefet, gerekse «iktidar» 
dönemindeki uygulamaları ile uluslararası 
sosyal demokrat hareketin genel çizgileri- 
ne coğu yerde vaklaşmiş, bazı noktalarda 
ıse kesişmiştir. 

Sosyal demokrat politikanın ana yönelimi «tekellerin temel çıkarları ile işçi 
sınıfının kısa vadeli istemleri arasında manevramdır. Sosyal demokrat partiler genellikle muhalefette oldukları dönemlerde işçi sınıfının ve emekçi halkın kısa erimli 
istemlerini ve işbaşına gelişlerinde ise tekellerin temel çıkarlarını savunurlar. 


Bir dönemin Avrupa'sında geçerli olabilen sözkonusu manevra bugün tüm dünyada geçerliliğini yitirmektedir. Çünkü, kapitalizmin bunalımlarının derinleştiği günümüzde halktan yana görünüp tekellerle 
'şbirliği yapma manevrasının alanı daralmaktadır. Sosyal demokrasi ortaya koyduğu ideolojik görüşlere uygun olarak temel: 
de kapitalist düzene dokunmayan birtakıni 
reformlara yönelmeye zorlanmaktadır. Ancak özellikle gelişmekte olan ülkelerde bu 
reformların tekellerin egemenliğine dokunmadan gerçekleştirilmesi olanaksızdır. Ayrıca sosyal demokrasi ve daha da çok sol 
kanadı, emekçi halkın kısa erimli çıkarlarını, onun temel çıkarları ile birleştirm&den 
kendisini destekleyenlerin istemlerine tam 
anlamıyla cevap veremeyeceğini görmeye 
başlamıştır. Bunlar, günümüzde' sosyal demokrasiyi anti-tekel konumlara sürükleyen 
etmenlerden başlıcalarıdır. 


Ancak nesnel zorunlulukların sosya! 
demokrasiyi anti-tekel bir konuma kendi. 
liğinden sürükleyeceğini sanmak büyük yanılgı olur. Sosyal demokrasi bu doğrultuda 
hiç bir zaman kendi başına adım atmamıştır ve atmaz. İşçi sınıfının öncü politik 
akımının anti-tekel birlik politikası ve bu 
politika doğrultusunda Sosyal demokrasinin tabanını oluşturan emekçilerin yükselttiği istemler ve tüm bunlara ek olarak sosyalist ülkelerin örnekseyici çekici gücü sosyal demokrasiyi ister istemez anti-tekel bir 
platforma doğru çeker. 


Sosyal demokrasi günümüzde acık bir 
ikilem karşısındadır. Ya tekellerle işbirligine devam eder —ki bu durumda kendisini destekleyen emekçilere ihanet etmiş 
olur— ya da işçi sınıfının önerileri doğrultusunda anti-tekel işbirliğine yönelir. Bu 
ikilem günümüzde Türkiye'de de kendisini açık bir biçimde dayatmıştır; CHP'nin 
politik yönelimi de bu gerçeğe uygun düşmektedir. Muhalefet döneminde seçimlerde kısa erimli demokratik hak ve özgür- 


“lükleri savunan ve bu nedenle seçimlerde 


TEKELLERLE İŞBİRLİĞİ VEVA 
ANTİ-TEKEL İŞBİRLİĞİ 


destek gören, hata anti-kapitalist sloganlar atan CHP bugün altı aylık iktidar uygulaması sonucu tekellerin temel çıkarlarını savunur bir konumdadır. İMF'nin ve 
Dünya Bankası'nın dayatmasına boyun 
eğerek paranın değerinin düşürülmesi, taban fiatlarının düşük tutulması, ücretlerin 
dondurulmaya çalışılması, buna karşılık temel tüketim maddelerine zam yapılması 
CHP ağırlıklı hükümetin halktan yana olmayan ve tekeller yararına uygulamalarıdır. СНР ağırlıklı hükümetin daha önceleri verdiği sözlere ters olarak tekeller yararına uyguladığı politika emekçi halk kesimleri içerisinde geniş tepkilere yolaçmıştır. Hükümetin altı aylık uygulaması ne 
can ve iş güvenliğini sağlayabilmiş, ne de 
ekonomik alanda işçilerin, emekçilerin durumlarında bir iyileşme görülmüştür. Fakat diğer yandan bazı ihracat mallarında 
vergi iadesinin yükseltildiği görülmektedir. 
Büyük patronları daha da palazlandıran bu 
politikanın uzantısı doğal olarak demokratik örgütlere yöneltilen saldırılardır. 
Pol-Der'in kapatılması, TÖB-DER'in kapatılması için yapılan önyoklamalar ve meclislere sunulan anti-demokratik yasa tasarıları hükümetin tekellerle işbirliği politikasına devam edeceğini göstermektedir. Fakat bunun bir çıkış yolu olamıyacağının artık anlaşılması gerekir. En azından gerici - 
faşist güçlerin, Demirellerin, Türkeşlerin, 
bunların ortaya saldığı profesyonel cinayet 
mangalarının, Kontı“Gerillanın hükümeti 
nerelere çekmek istediğini olayların gelişiminden çıkarmak gerekir. 

Bugün Türkiye'de anti-tekelci işbirliği, yani işçi sınıfımızın önerdiği ulusal demokratik güçlerin eylem ve cephe birliği 
politikası, geniş çevreler tarafından olumlu 
destek görmektedir. Belirli çevrelerin bu 
konu üzerindeki politik spekülasyonları, 
anti-komünizm ve anti-Sovyetizm kırılma- 
ya başlamıştır. Ancak, anti-tekelci işbirliğinde işçi sınıfının yönlendirici bir rol oynayacağını bilmek gerekir. Bu nedenle, işçi sınıfının sendikal birliğini güçlendirmek 
ve bunu politik hareketle karşı karşıya getirmemek güncel bir önem taşımaktadır. 
Ayrıca demokratik örgütler arasında sürtüşmelere yönelmek, işçi sınıfının sendikal 
örgütleri ile demokratik örgütleri birbirin- 
den ayırmak, son derece tehlikelidir. Hayatın her alanında ulusal demokratik güçler arasında eylem birliğini güçlendirmek 
ve böylelikle hükümetin sağa yönelme politikasını engellemek, gerici faşist güçlerin 
çıkışlarını kırmak, baskısız, sömürüsüz bir 
Türkiye'nin yollarını açmak; işte komünistlerin, sosyalistlerin, sosyal demokratların, 
tüm ilerici ve yurtseverlerin güncel görevleri!.. 
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DDGF'nin aylık yayın organı 
World Youth'un Mayıs 1977 sayısında, Küba Komünist Gençlik Birliği 1. Sekreteri Luis Orlando De 
nunguez ile yapılan bir ropörtaj 


yer alıyordu. Küba Komünist 
Gençlik Birliği 3. Kongresi'nin deçerlendirildiği ve Küba gençliğinin 
ev sahipliği yaptığı 11. Dünya 
Gençlik ve Öğrenci Festivali'nin 
hazırlık çalışmalarının nasıl yürütüldüğünün açıklandığı ropörtajı 
aşağıda veriyoruz. 


Latin Amerika Stadyumu'nda 
toplanan binlerce genç önünde Kumandan Fidel Kastro'nun, Küba 
Öncü Gençlik Örgütü'nün adının 
Komünist Gençlik Birliği (Union 
de Jovenes Comünistas —UJC) olarak değiştirilmesi sorununu ortaya 
atmasından bu yana tamı tamına 
15 yıl geçti. Bu tarih, 4 Nisan 1962 
idi. Komünist Gençlik Birliği'nin 
3. Kongresi 31 Mart - 4 Nisan 1977 
tarihleri arasında Havana'da yaрпа. Bu, Küba Komünist Partisi'- 
nin Birinci Kongresi'nden sonra, 
28 Temmuz / 5 Ağustos 1978 tarihleri arasında Küba'da yapılacak 
olan 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci 
Festivali hazırlıklarının hız kazandığı dönemde yapılan tarihsel 
bir kongreydi. 


YANIT ө Komünist 


Gençlik 
Birliğinin temel amacı; genç insanları devrimin görevlerine çekmek, onlara, Parti'ye girmeye hazırlanırlarken komünist olarak bi- 


çimlenmelerine yardım etmektir. 
Küba gençliğinin örgütü olan Komünist Gençlik Birliği, Küba Komünist Partisi'nin yedeği ve yardımcısıdır. 

2. Kongre ile karşılaştırıldığın- 
da, Komünist Gençlik Birliği'nin 
üye sayısı 245.300'e ulaşmıştı. Bu, 
o dönemde militanlarımızın sayısını iki katına çıkarma amacıyla 
yapılmıştı. Bu sadece sayısal bir 
gerçek değil. Aynı zamanda Devrim'in soylu ilkelerinin korunmasında eğitildiklerine inanan gençlik arasındaki artan saygınlığımızın kanıtı idi. 

Nitelik, Komünist Gençlik Birliği'nin kurulması ve genişlemesi- 
nin sapmaz çizgisi için ilke olmuştur ve olmaya devam ediyor. Bu, 
örgütümüzün saygınlık ve otoritesinin güçlenmesini olanaklı kıldı. Bu olgu, temsil organlarında ve 
örgütlerinde 1760 Komünist Gençlik militanının değişik görevlere 
seçildiği Halk İktidarı organlarına 
aday seçimlerinde doğrulandı. 


e Komünist Gençlik 


vi я Чп 1980'e kadar temel 
кы ma im görevi- 


nin пакі. 


YANIT ө Gerçek bir eğitım 


“FESTİVAL, HALKIMIZ VE GENÇLİĞİMİZ 
İÇİN BÜYÜK BİR ONUR OLACAKTIR” 


devriminin yürütülmesi ve eğitimin devrimci amaçlarına belirleyici yardımda bulunma sözümüze 
olumlu yanıt veren Kumandanımız, Komfnist Gençlik Birliği'nin 
2. KonEresi'nde, Küba gençliğine 
önemli görevler verdi. Okul geliştirme programları tatmin edici bir 
düzeye ulaştı. Eğitimin çalışmayla 
bütünleştirilmesi ilkesi, okula kaуі olanların sayısında belirl. artışlara yolaçtı ve başarısızlıklar oldukça azaldı. 

Ulusal Eğitim Sistemi iyileştirilerek, Yüksek Öğrenim Bakanlığı kuruldu. Eğitim üzerine Temel 
Yasa yayınlandı. 


SORU о Bu anlamda, Komünist Gençlik Birliği, işçi ve öğrenci hareketinin görevleriyle ilgilehe анын emr 
ime Sali 


YANIT e Komünist Gençlik 
Birliği, Parti'nin yönlendiriciliğine 
bağlı olarak CTC (Küba Sendikalar Federasyonu) ve sendikaların 
gençlik komisyonlarıyla işbirliği 
içinde genç işçilerin eğitim - çalışma programını teşvik etmede yılmadan çalışmaktadır. Bu, gençliğin komünist eğitimi gerçeğiyle 
kopmaz bağı olan birincil koşuldur. Komünist Gençlik Birliği, ӧzellikle ekonomik yeterliliğin artırılması savaşımında her genç insanın bilincinin zenginleştirilmesi 
demek olan ekonomik eğitim alanında çalışmasını yoğunlaştırmıştır. Çabalarını, emeğin üretkenleştirilmesi savaşımında genç insanları (o toparlayabilmesi için harca 
maktadır. 

Çalışmasının niteliğine ve ölçüsüne uygun olarak her kişiye ücret verilmesi sosyalist ilkesinin bir 
anlatımı olan, ücretleri verime göre ayarlama sürecinde, Komünist 
Gençlik Birliği CTC'nin bu yönde- 
ki çabalarına destek Olmaktadır. 
Onların gönüllü çalışma, sosyalist 
üstünlük ve kollektif çıkarlara 
saygı gösterilmesi savaşımına katılmalarına katkıda bulunarak, 
gençlik. içinde komünist düşünce- 
nin gelişmesini ve şekillenmesini 
odak noktası yapan Komünist 
Gençlik Birliği'nin tam politik çalşma yürütmesini gerektirmekte- 


YANIT е Komünist Gençlik 
Birliği'nin 3. Kongresi özel koşullarda; halkımız için önemli bir olay olan Parti'nin 1. Kongresi'nder 
hemen bir yil sonra ve onun özü 
nü oluşturan Вігіцсі .Beş Yıllık 
Plan'ın uygulamaya konulduğu. 
yeni bir ekonomik yönetim ve 
planlama sisteminin gerçekleştiril. 
meye başlandığı. Politik Yönetim 


Bölümü'nün onayladığı ve Halk 
İktidarı Organları'nın kurulduğu 
bir dönemde yapıldı. Bu, 3. Kongremizin' örgütlenmesi için iyi bir 
platformdu. Parti'nin Birinci Kong 
resi tarafından çocukları ve gençleri ilgilendiren yönergelerin çizilmesi, ulusal yaşamın tüm alanlarında ve dış politikada alınan tarihi kararlar, Komünist Gençlik Birliği'nin çalışmalarının yönünü ve 
dengesini ayarlaması, gelecek yıllardaki çalışmalarının hedeflerini 
planlaması için ayrıcalıklı olanaklar sundu. 


Toplumumuzun sosyalizme doğru ilerlemesinde kalkınmamız için 
gereksinmeleri gözönüne alarak, 
gençliğimizin ve çocuklarımızın 
politik, ideolojik, kültürel, estetik, 
moral, yurtsever ve enternasyonalist eğitiminde ileri adım atılması 
sürecini, 3. Kongre doğrultusunda, 
örgütün nasıl cesaretlendirileceğini saptayacağız. 


SORU о Komünist Gençlik Birliği, Festival için nası! örgütleniyor ve hazırlanıyor? Küba gençliği geçtiğimiz Festivallere ne şekil- 
de katıldı? 


YANIT ө Küba'da yapılacak 
olan bu görkemli olay, Monkada 
Kışlası saldırısının 25. yıldönümü- 
ne denk düşecek. Festival, halkımız ve gençliğimiz için büyük bir 
onur olacaktır. 


Komünist Gençlik Birliği, Küba Komünist Partisi Birinci Sekre- 


teri ve Devlet Konseyi Başkanı, 
Başkumandanımız Fidel Kastro- 
nun Başkanlık ettiği Ulusal Hazır- 
"к Komitesi'nin aktif bir kesimin! 
oluşturmaktadır. 

`. Komünist Gençlik Birliği, Üniversite Öğrencileri Federasyonu, 
Ortaokul Öğrencileri Federasyonu 
ve Küba Piyonerler Birliği, Ulusal 
Hazırlık Komitesi içinde Küba'nın 
genç kuşağını temsil etmektedir. 


DDGF ve UOB 11. Festival'in 
hazırlık çalışmalarına ve düzenlenmesine özel bir yardım yapıyor 
Bu örgütler ve Latin Amerika Kıtası Öğrenciler Örgütü (OCLAE) 
Dünya Festival Hareketi'nin başarısında belirleyici bir rol oynamışlardır. 

Küba gençliği festivallerde, 
DDGF Kurucu Kongresi'nin 1945'te 
festivalleri düzenlemeye başlamasından bu yana yer aldı. Dünya 
gençliğinin, 1953 yılında Bükreş'te 
yapılan 4. Festival boyunca, Fidel 
Kastro'nun başı çektiği Monkada 
Kışlası saldırısının mirasçısı ülkemiz genç savaşçılarıyla tanışması 
bizim için çok önemlidir. Bu gençlerden biri olan, Raul Kastro o günlerde festival için yapılan bir hazırlık toplantısına katılmış ve festival çağrısını Küba'da yayınlamıştır. 

Devrimin utkusundan bu yana, Küba gençliğinin festivallere 
katılımı yeni boyutlara ulaşmıştır. 
Devrimle iktidarın alınmasından 
sonra onbinlerce genç Küba'lı ülkemizde festival (hazırlıklarında 
yeralmış ve yüzlercesi delege olarak katılmıştır. 


İLERİCİ GENÇLER DERNEĞİ GENEL BAŞKANI A, MUHTAR SÖKÜCÜ : 
«FESTİVAL ÜLKEMİZDE GENÇLİĞİN ANTİ-FAŞİST EYLEM BİRLİĞİNİ 


GÜÇLENDİRECEKTİR.» 


İYG e İGD Festival hazırlıklarında bugüne dek ne gibi çalışmalar yaptı? 

A. Muhtar Sökücü ə Festival hareketini Türkiye ilerici 
yurtsever gençliğine tanıtmak ve onun ülkülerini tüm 
gençlik kesimleri arasında 
yaymak için çalıştık. Şubelerimizde 11. Festival üzerine 
seminerler, toplantılar örgütlendi. Festival üzerine duvar 
gazeteleri hazırlandı ve asıldi. Tüm bu çalışmalarımız, 
gençliğimizin, Festival'in 
«Anti-emperyalist dayanışma, Barış, Dostluk» ana belgisini daha derinden kavramasını kolaylaştırdı. Üyelerimiz, militanlarımız, bu belginin hayata geçirilmesi ve 
tüm gençlik kesimlerinin Festival'in amaçlarına uyan ey- 


.nışması, 


Öğrenci Festivali hazırlık çalışmalarını güçlendirmek içir 
1. Kongremizde Havana Fes 
tivali'ni tanıtma ve yaygın 
laştırma üzerine bir karar al. 
dık. Tüm çabamızla bu kararı yerine getirmeye çalıştık, 
çalışıyoruz. 

İYG e Festivale katılma- 
nın gerek Türkiye ilerici 
yurtsever gençliği ve gerekse 
de İlerici Gençler Derneği açısından önemi nedir? 

A. Muhtar Sökücü ə Türkiye'nin egeme e gerici 
çevreleri Türkiye ilerici gençliğini dünya gençlik hareketinden koparmak, onunla bütünleşmesini engellemek için 
ellerindeki tüm araçları, olanakları kullandılar. Ancak, 
derneğimizin kurulmasıyla ilerici, demokratik gençliğin 
güçlenen uluslararası dayakonulan yasakları 
tanımaz oldu. 

İlerici Gençler Derneği Festival ulusal hazırlıklarına katılmaktan büyük onur duymaktadır. Bu onuru kuruluşumuzdan bu yana sürdürdüğgümüz ardıcıl savaşımla elde 
ettik. Festival çalışmalarına 
katılmamız savaşımımızı daha da güçlendirecektir. Fes- 


ciliğe, ırkçılığa ve ırk ayrımına karşı savaşan gençliğin 
deneyimlerini birçok çalışma 
alanında görecekler. Özgürlük Adası Küba'nın ve Küba 
gençliğinin engin kazanımla- 


-rını yalın gözle görme olana- 


ğı bulacaklar. 

ЇҮС ө 11. Festival'in Türkiye gençliğinin savaşımına 
yapacağı etki konusunda ne 
düşünüyorsunuz? 

A. Muhtar Sökücü ə 11. 
Dünya Gençlik ve Öğrenci 
Festivali tüm dünya gençlerinin eylemlerini yükseltmelerinde büyük bir itici güç 
olacaktır. Görevlerin yerine 
getirilmesinde yeni olanaklar 
sağlayacaktır. 

Festival'de çalışmalar so- 


nunda alınan kararların Tür- 


kiye gençliğinin savaşımını 
etkilememesi düşünülemez 
Alınan 


kararların yaşama geçirilmesi gençliğimizin savaşımının 
sağlam raylara oturması ve 
güçlenmesinde ana etkenler- 
den biri olacaktır. İGD olarak 11. Dünya Gençlik ve 
Öğrenci Festivâli'nin ülkemiz 
de gençliğin anti-faşist eylem 
birliğini ogüçlendireceğine inanıyoruz. Bu yönde üzerimi- 


© Demokratik kadın. ГЕК i 
adil ve kalıcı bir barış s ша girişim 
lerin en içten destekleyicisi o muştur. Dünyada ileri 
dın hareketinin tek temsilcisi “Uluslar 
adın jar Federasyonu, işte bu „4 йпуа g 
sında dostluğu pekiştirmeye, anti-emperyal 
lasdirmaya: doğru. ileri bir adım olacak 112 Dü 
lik Festivali'nin. desteklenmesi için tüm üye м 8 
çağrıda bulunmuştur. = ) 
Bu çağrının ışığında, bağrında” Бег enç 
kadını barındıran U. Olağan Genel Kur r 
da Havana Festivaline ilişkin özel bir karar | e e - 
tivale verdiği büyük önemi kanıtlamıştır. LR 
“Havana Festivali ayrıca çocuklarla ilgili özel pi 
ları da içermektedir. Bu yönüyle 1979 Uluslararası Çocuk 
“Yılına vazgeçilmez katkıları olacağı şüphesizdir. Uluslararası Çocuk Yılının. amaçlarına ulaşabilmesi için ülkemiz- 
de yürütülen çalışmalarda aktif rol alan Derneğimiz. Festivali bu açıdan da selamlamaktadır. i Сен - 


İLERİCİ LİSELİLER DERNEĞİ 
BAŞKANI AHMET ÖZBEK : 
«HAVANA FESTİVALİ GENÇLİĞİN SAVA- 
ŞIMINDA ÖNEMLİ BİR ATILIM OLACAK- 
TIR» 


GENEL 


kararlılıkla savaşarak yasal 
engellere rağmen, ilk olarak 
bir uluslararası gençlik festivaline katılması bu coşkuya 
daha canlı, daha ayrı bir görüntü kazandırıyor. 

Türkiye gençlik hareketi: 
nin ilerlemesine hız verecek 


lemlerde biraraya getirilmesi için çok yoğun bir çalışma 
içine girdiler. 

11. Dünya 


tival'e 


Gençlik ve 


katılan 
emperyalizme, 
mürgecilik ve yeni-sömürge- 


faşizme, sö- 


gençlerimiz ze düşen görev ve sorumluluklar neyi gerektiriyorsa, 


yerine getirmeye hazırız. ~ 


HAFEST BAŞKA чі BARIŞ PİRHASAN : «HAVANA 78'DEN DÜNYADA VE 
TÜRKİYE'DE DAHA PEK ÇOK-SÖZ EDİLECEK» 


Havana Festivalini . Tanıtma Derneği 
(HAFEST), geçtiğimiz aylarda, çeşitli ilerici 
kuruluşlara üye olanların biraraya gelerek 
oluşturduğu bir örgüttür. 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali Türkiye Ulusal Hazırlık Komitesi işlevini görmektedir. Ulusal 
hazırlıkların son aşamasına gelindiği şu 
günlerde HAFEST Başkanı Barış Pirhasan'- 
la bir konuşma yaptık: 

İYG „ 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci 
Festivali'nin dünya ve Türkiye gençliği açısından önemini açıklar mısınız? 

B. P. e Değişik ülkelerden ve çeşitli politik, dini, felsefi görüşlere sahip insanların 
bir araya gelmesinin ne kadar önemli olduğunu deneyler göstermiştir. 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali, bu birlikteliğin ve 
dayanışmanın dev boyutlara ulaştığının 
müjdecisidir. Dünyanın dört bir yanından, 
savaşa ve sömürüye dur diyecek güçlerin 
büyük bir forumu toplanacak Havana'da. 
Festivale hazırlanmakla ve katılmakla dünya gençliği ve Türkiye gençliği emperyalizmi, savaş kışkırtıcılarını, Nötron Bombası heveslilerini, ırkçılığı, siyonizmi yeni 
her türlü azgın gericiliği sarsmış, geriletmiş, gençliğin ezici çoğunluğunu da sağlam 
bir platformda birleştirmiş, bu umut verici 
birliği güçlendirmiş oluvor. 


İYG ө Festivali ve onun ülkülerini degişik gençlik kesimlerine yayma için etkin 
girişimleriniz neler oldu? 


B.P. ә Basını bu konuda bilgilendirme- 
ye, onlara bu en güzel eyelemlerden biri- 
nin bütün haberlerini ulaştırmaya çalıştığımız oranda, suskunluk engelini aşmamıza yardımcı olacak seslerin daha gür çıkacağına inaniyoruz.-Festival hareketini çeşitli gençlik kesimlerine başarıyla tanıtmaya 
başladığımızın, suskunluğu büyük ölçüde 
kırdığımızın kanıtları var. Festivalin soylu 
amaçlarından korkanlar taktik değiştirme- 
ye, susmakla yetinmeyip karalamaya başladılar. Dünya çapında, suskunluğu da, saldırganlığı da yöneten güçler belli. Dünya 
gençlerinin yaşamasından değil ölmesinden 
medet umanların, Pentagon'ların, CIA'ların 
görevi bu. Türkiye'de de durum değişik degil, Festival hareketine, ev sahibi sosyalist 
Küba'ya kimler dil uzatıyor? Kimler kurtuluş hareketlerinin simgeleşmiş örneği ve ateşli destekçisi Küba'ya karşı karalama 
kampanyasına girişti? Bütün bunlar bize 
görevimizi pek de kötü yapmadığımızı gösteriyor. Sesimizi duyurduk. Ama bu daha 
başlangıç. Havana 78'den dünyada da, Türkive'de de daha pek çok söz edilecek... 


KÖGEF GENEL BAŞKANI İSMAİL KEMAL : 


ЇҮС  Örgütünüz 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali ulusal hazırlıklarına katılıyor. Festival'in önemi üzerinde kısaca durur musunuz? 


Ahmet Özbek ə Ülkemizin 
yeni bir döneme girdiği şu 
günlerde, 11. Dünya Gençlik 
ve Öğrenci Festivali ulusal 
hazırlıklarına Türkiye İlerici 
gençliğinin yığınsal örgütlerinin katılması Türkiye gençliğine heyecan ve coşku veriyor. Hele Türkiye gençliğinin 
tüm gerici yasalara karşın 


bir olayı yaşıyoruz. Türkiye 
gençliği 11. Dünya Gençlik 
ve Öğrenci Festivali'ne katılmak için, Havana'ya, Fidel 
Kastro'nun . ülkesi Küba'ya 
gitmek için hazırlanıyor. ÜL 
kemizdeki toplumsal bunalımın sürekli derinleştiği şu 
günlerde, 11. Dünya Gençlik 
ve Öğrenci Festivali'ne, Türkiye gençliğinin katılmasının 
önemi büyüktür. 

Ortaöğrenim gençliği olarak şuna inanıyoruz: 11. 
Dünya Gençlik ve Öğrenci 
Festivali kalıcı bir dünya barışı için, demokrasi, toplumsal ilerleme ve sosyalizm için 
verilen savaşımda önemli bir 
atılim olacaktır. 


ğ DDKD “GENEL SEKRETERİ ERDEM GENCA 
«FESTİVAL ок FORUMU ОГАСА! 


«FESTİVALİN BASARISI KIBRIS GENÇLİĞİNİN BAŞARISI OLACAKTIR» 


11. Festival, bölgemiz gençliği için, Türkiye, Yunanistan 
ve Kıbrıs gençliği için büyük 
bir önem taşıyor. Biz bunun 
bilincinde olarak, Festival'in 
anti-emperyalist niteliğini de 
gözönünde tutarak Türkiye'- 


чы 


de Festival hazırlıkları çalışmalarına elimizden geldiğince katıldık, katkıda bulunduk. 


Havana Festivali uluslararası gençlik hareketine yeni 
bir güç kazandıracaktir. Dünyanın dört köşesinden gelen 
gençliğin en yetenekli temsilcileri, değişik ülkelerin toplumsal, ekonomik ve politik 
durumu üzerine o bilgilerini 
derinleştirecekler, çeşitli toplantı, seminer ve dayanışma 
eylemlerinde over alacaklar. 


Festival'de yapılacak emperyalizme karşı savaşımın güçlendirilmesi çalışmalarının, 
Kıbrıs sorununun BMT önerileri doğrultusunda çözümlenmesine katkıda bulunacağına kesinlikle inanıyoruz. 
Festival'in başarısı, tüm dünya gençliğinin yanısıra, Kıbrıs gençliğinin, onun ayrılmaz parçası Kıbrıs Türk 
gençliğinin de başarısı, utkusu olacaktır. Bölgemizde emperyalizme ve gericiliğe kar: 
şı sarsıcı bir darbeyi oluştu 
racaktır 


Ё 
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Festival'in spor programını yürütmek için Uluslararası Hazırlık Ko 
mitesi'ne bağlı olarak 11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivâli Spor Des 
tekleme Komitesi kurulmuştur. Komite'nin başkanlığını tanınmış Kübalı 
beyzbol oyuncusu Rodolfo Puento yapacak ve komitede içlerinde Alberto 
Juantorena ve Teofilo Stevenson'un da bulunduğu 35 tanınmış Kübalı sporcu yer alacak. 


Festival'in ilk günü, Festival boyunca spor ualında forumlar, sempozyumlar ve konferanslar düzenleyecek olan Uluslararası Spor Merkezi açılacak. 


Festival'in açılış seremonisinde spor gösterileri de yer alacak. Latin 
Amerika Stadyumu'nda yapılacak olan jimnastik gösterisinde 14.000 genç 
gösteriler yapacak. Festival boyunca 8 dalda spor karşılaşmaları düzenlenecek. Festival'in ikinci günü Muhammed Ali ve Teofilo Stevenson bir 
boks maçı yapacaklar. Elde edilen gelir emperyalizme karşı kurtuluş savaşlarında ana - babalarını yitirmiş çocuklara ecek. 


11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali Spor Destekleme Komitesi'nin 
düzenlediği çalışmalardan biri, Havana Üniversitesi önündeki Julio Antonio Mella anıtından başlayacak ve Devrim Alanı'nda sona erecek olan, 
Festival'in düzenlendiği yılı sembolize eden, 1978 metre yarışıdır. 


Beden egiıumı ve spor konusunda yapılacak olan 8 günlük tartışmalardan sonra 11: Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nin spor etkinlikleri 
5 Ağustos'da, Uluslararası Spor Merkezi'nin kapanış gösterisiyle sona егеcek. ј 
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wa) Ii. DUNYA GENÇLİK FESTİVALİ 


(Çekoslavakya, Prag 20-7 - 17.8.1947) 

Prag'da yapılan ilk festivale 72 ülkeden 17.000 genç delege katıldı. II. Dünya Savaşı'nın maddi ve manevi yıkımının hâlâ etkisini gösterdiği döneme denk düşen 1. 
Festival'in ana belgisi “Barış!” idi. Prag'ta toplanan gençler, Hiroşima 
ve Nagazaki bombardıman olayının sorumlusu olan ABD Başkanı Harry 
Truman'ın geliştirdiği «Truman Doktrinisni mahkum ettiler. Alman faşistlerinin Çekoslavakya'da neden ölduğu yıkımın onarılması ve yeniden 
inşa çalışmalarında gönüllü olarak yeraldılar. 


WORLD YOUTH 
FESTIVAL 
ў a 


2. DÜNYA GENÇLİK FESTİVALİ 

(Macaristan, Budapeşte 14-28.8.1949) 

«Gençlik birleş! Kalıcı bir barış, demokrasi, ulusal bağımsızlık ve halkların mutlu bir geleceği için ileri!» 
` f sloganı altında yapılan 2. Festival'de dünyanın 82 ülkesinden 10.400 temsilci Macaristan'ın başkentinde toplandı. Gösterilere 

200.000 Macar genci de katıldı. Ünlü sanatçı ve barış savaşçısı Paul Robertson verdiği konserin tüm gelirini, sömürge ülkelerden gelen gençlerin yolculuk giderlerine ayırdı. 


BARIŞ İÇİN 3. DÜNYA GENÇLİK VE 

ÖĞRENCİ FESTİVALİ 

(Almanya Demokratik Cumhuriyeti, Berlin 5-19.8.1951) 
3. Festival öğrencilere adanan ilk festivaldi. Bunun nedeni öğrencilerin Festival Hareketi'nde önemli bir yer 
oluşturmasıydı. 3. Festival'e 104 ülkeden 26.000 genç katıldı. Festivalin 
ana belgisi «Halklar arasında dostluk» idi. 

3. Festival için Almanya Demokratik Cumhuriyeti'nin seçilmesiyle 
dünya gençliği ve öğrencileri Almanya Demokratik Cumhuriyeti'ne duydukları saygıyı gösteriyorlardı. 

Festival'in yapıldığı dönemde ABD emperyalizmine karşı savaşım 
veren Kore halkı ve gençliği ve Fransa'ya karşı savaşan Vietnam halkı 
ve gençliği Festival'e katılan delegelerin sıcak dayanışmalarını ve desteğini gördü. 

3> Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'ne Türkiye işçi sınıfının savaşeri Nazım Hikmet ve Şili'li şair Pablo Neruda onur konuğu olarak 
katılmıştı. 


BARIŞ VE DOSTLUK İÇİN 4. DÜNYA 

GENÇLİK VE ÖĞRENCİ FESTİVALİ 

(Romanya, Bükreş 2-16.8.1953) 

4. Festival'e 111 ülkeden 30.000 delege katıldı. Festival 
. Amerikan emperyalizminin Kore halkına açtığı savaşa 

karşı, dünya barış hareketinin utkusu ile kutlandı. 


BARIŞ VE DOSTLUK İÇİN 5. DÜNYA GENÇLİK 

VE ÖĞRENCİ FESTİVALİ 

(Polonya, Varşova 31.7-14.8.1955) 

5. Festival'in ana sloganı «Barış ve halkların dostluğu» 
idi. Festival'e 114 ülkeden 520 örgütü temsil eden farklı politik eğilimlerde 30.000 genç delege katıldı. Festival'in yapıldığı 
dönemde elde edilen kazanımlar, Vietnam yurtseverlerinin Fransız sö- 


PRAG'DAN HAVANA YA 


FESTİVAL TARİHİ 
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1LFESTİVAL'İN SPOR PROGRAMI | 11.FESTİVAĽDE _. 


ULUSLARARASI ÖĞRENCİ MERKEZİ 


Festival programı içerisinde Uluslararası Oğrenci Merkezi oluşturulacak. Uluslararası Öğrenci Merkezi kültürel, sportif ve yaratıcı çalışmalar 
örgütleyecek. Hergün bir folklor gösterisi düzenleyecek, Çalışmalarını 29 
Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında sürdürecek, “ 


Aşağıdaki sorunlarla ilgilenecek üç komisyon oluşturulacak : | 


e Barış, ulusal kurtuluş, demokrasi ve toplumsal ilerleme için gene: 
anti-emperyalist savaşımda öğrencilerin ve örgütlerinin görevleri ve islevi. 


e Eğitimde reform ve eğitimin demokratikleştirilmesi, bilgisizliğin 
ortadan kaldırılması, öğrencilerin hakları ve genliği için savaşımda öğrencilerin ve örgütlerinin görevleri ve işlevi. 


» Kültür, spor, turizm, değişim, basın ve enformasyon alanlarında Öğrenci çalışmalarının daha da geliştirilmesinde öğrencilerin ve örgütlerinin 
görevleri ve işlevi. 


Katılanlar, bölgesel ve özel toplantılar ve diğer çalışma biçimlerinde 
tartışmalar düzenleyebileceklerdir. Festival boyunca beyin göçü, gönüllü 
çalışma, toplumsal sorunlar, ekonomik bağımsızlık, kültür ve eğitime emperyalist sızma gibi öğrencileri ilgilendiren konularda da tartışma toplantıları düzenlenecektir. 


mürgeciliğine karşı elde ettiği utku ve Latin Amerikan halklarının 
ve gençliğinin sömürgeciliğe karşı yükselttiği savaşımlar Festival'in 
ana konuları arasında idi. 


6. DÜNYA GENÇLİK VE ÖĞRENCİ FESTİVALİ 

(SSCB, Moskova 28.7 - 11.8.1957) 

İlk sosyalist ülkenin Komsomol'unun hazırlık çalışmalarını yürüttüğü 6. Festival Moskova'da yapıldı. Festivale 
131 ülkeden 1000'den fazla örgütü temsil eden 34.000 delege katıldı. Uluslararası gericiliğin ve emperyalizmin anti-Sovyetik propagandasına ve «soğuk savaş» kışkırtıcılığına karşın Festival'in yığınsallığı dünyanın ilk sosyalist ülkesi SSCB'ye duyulan saygıyı ve Festival hareketinin boyutunu göstermektedir.. 

{ r 


” 


7. DÜNYA GENÇLIK VE ÖĞRENCİ FESTİVALI 
(Avusturya, Viyana 24.7 - 4.8.1959) 
Bu Festival'e 112 ülkeden 18.000 genç katıldı. Festival'de 
ilerici dünya gençliği emperyalizmin savaş kışkırtmala- 
< rına, soğuk savaşa karşı, barış ve dostluk ilkelerinin savunuculuğunu yaptı. Gerici güçlerin düzmece bir Festival düzenleme 
girişimlerini sonuçsuz kaldı. İlerici dünya gençliği 1 Ağustos'da yapılan 
yürüyüşle atom silahlarına, silahlanmaya karşı çıkarak, barış içinde 
birarada yaşama ilkesini ve istemini dile getirdi. 


, в. DÜNYA GENÇLİK VE ÖĞRENCİ FESTİVALİ 
\ (Finlandiya, Helsinki 29.7 - 6.8.1962) 


8. Festival'in ikinci kez sosyalist olmayan bir ülkede ya 
pılması, emperyalizmin ve gericiliğin düzmece propagandalarına verilmiş somut bir yanıt oldu. 137 ülkeden 
18.000 genç 8. Festival için Helsinki'de biraraya geldiler. Bu, Festival'e 
Birleşmiş Milletler ve UNESCO ilk kez katıldılar. Festival'de yer alan 
önemli olaylar; sömürgelerin ve yeni bağımsızlığa kavuşmuş devletlerin 
gençliğiyle dayanışma gösterileri ve kapanış gösterisinin Hiroşima ve 
Nagazaki bombardımanlarının kurbanlarına adanmasıydı 


9. DÜNYA GENÇLİK VE ÖĞRENCİ FESTİVALI 
(Bulgaristan, Sofya 28:7 - 6.8.1968) 

Bulgaristan'da düzenlenen 9. Festivale 112 ülkeden 
20.000 gençlik temsilcisi katıldı. Festival'in ana sloganı 
«Barış, dostluk, dayanışma» idi. АВО emperyalizminin 
saldırılarına karşı saflarını sıklaştıran ilerici dünya gençliği Vietnam 
halkı ve gençliğiyle dayanışmasını gösterdi. Festival boyunca gönüllü 
çalışma gruplarının çalışmalarından ve pazar satışlarından elde edilen 
kazanc Vietnam halkıyla dayanışma fonuna gönderildi. 


10. DÜNYA GENÇLİK VE ÖĞRENCİ FESTİVALI 

(Almanya Demokratik Cumhuriyeti, Berlin 28.7-5.8.1973) 
Berlin'de yapılan 10. Festival'in ana sloganı «Апіі-етperyalist dayanışma, barış ve dostluk uğrunda ileri» idi. 
10. Festival'e milyonlarca genci temsilen binlerce delege katıldı. Bu Festival'in doruğunu Vietnam, Kamboçya, Laos, Filistin, 
Portekiz, Şili, İspanya halkları ile dayanışma oluşturuyordu. Festival'e 
ABD'nin tanınmış kadın liderlerinden ABD Komünist Partisi Merkez 
Komitesi üyesi Angela Davis onur konuğu olarak katılıyordu. 
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11. Dünya Gençlik ve Öğrenci 
Festivali'nin politik programı açıklandı. Politik program çerçevesin- 
de çalışmalar 6 Merkezde toplanıyor. Her merkez için ayrı ayrı bir 
cok komisyon oluşturuluyor. Aşa 
gida 11. Festival'in politik progra 
mı'nı bulacaksınız. 


1NOLU MERKEZ 


Bu merkez; «Dünya barışı, yumuşama, güvenlik ve uluslararası 
işbirliği, silahlanma yarışının sona 
erdirilmesi, genel ve tam silahsızlanma» belgisi altında 5 komisyon 
oluşturarak sorunları tartışacak. 

Komisyon 1: Avrupa'da ve 
dünyanın diğer kesimlerinde barış, 
yumuşama, güvenlik ve işbirliği 
savaşımında gençlik ve öğrenciler. 

Komisyon 2: Dünya barışı ve 
dünya halklarının politik, ekonomik ve toplumsal özgürlükler için 
savaşım. 

Komisyon 3: Halklar arasında 
barış, güvenlik ve işbirliği- savaşımının bir parçası olarak dünya 
kamuoyunun artan rolü ve önemi. 

Komisyon 4: Halkların silahlanma yarışının sona erdirilmesi, 


silahsızlanma, özellikle nükleer si- . 


lahsızlanma, nötron bombası gibi 
yeni tip silahların üretimi ve geliştirilmesinin yasaklanması savaşımında gençliğin ve öğrencilerin 
yardımı. 

Komisyon 5: Uluslararası iş 
birliğinin gelişmesi, barış savaşı 
mına önemli bir yardım. 


2NOLU MERKEZ 


Bu merkezin belgisi, «Afrika 
Asya ve Latin Amerika'da emperyalizme, (sömürgeciliğe, уепі-ѕӧmürgeciliğe, faşizme ve aparteid'a 
karşı, özellikle Orta Doğu'da ırkçılığa ve siyonizme karşı savaşımda halklar, gençlik ve öğrenciler» 
olacak. 

Komisyon 1: Arap halkı ve 
gençliğinin, özellikle FKÖ önderligindeki Filistin halkının emperyalizme, siyonizme ve gericiliğe ve 
Orta Doğu'da kalıcı ve adil bir barış için haklı savaşımın desteklenmesi için gençliğin, öğrencilerin ve 
onların örgütlerinin ilerici güçle 
riyle dayanışma ve ortak eylemler 

Komisyon 2: Emperyalizmin 
ve uluslararası gericiliğin entrika 
larına karşı, ulusal egemenliğini ve 
bağımsızlığını koruma savaşımın 
da Asya halkları, gençliği ve öğ 
rencileri. 

Komisyon 3: Ulusal kurtuluş 
için emperyalizmin manevralarına 
karşı, ırkçı ve aparteid rejimlerinin 
toptan kaldırılması savaşımı veren 
Güney Afrika, Namibya ve Zimbabve halkları, gençliği ve öğren. 
cileri. 


Komisyon 4: Faşizmin ezilmesi, özgürlük ve demokrasi için savaşım veren Şili halkı, gençliği-ve 
öğrencilerine destek için dayanışma ve ortak eylemler. 

Komisyon 5: Emperyalizme, 
sömürgeciliğe, yeni-sömürgeciliğe, 
faşizme ve gericiliğe karşı ulusal 
kaynakların korunması, egemenlik, ulusal kurtuluş, demokrasi ve 
toplumsal ilerleme savaşımı veren 
Latin Amgrika ve Karaipler halkları, gençliği ve öğrencileri ile dayanışma çalışmaları. 

Komisyon 6: Bağlantısız ülkelerin genel anti-emperyalist savaşımı ve halkların kurtuluş hareketine yardım. 

Komisyon” 7: Sahra'da olduğu 
gibi, emperyalist saldırılara, sömürgeciliğe, yeni-sömürgeciliğe ve 
gericiliğe karşı egemenlik ve ulusal kurtuluş, demokrasi ve toplumsal ilerleme için- Afrika halkları, 
gençliği ve öğrencilerinin savaşımı. 


3NOLU MERKEZ 


3 No'lu merkezin konusu, «adil 
eşit ve yeni bir uluslararası ekonomik düzenin kurulması, ulusal 
kurtuluş, ulusal kaynakların korunması ve toplumsal ilerleme için 
verilen savaşımda gençlik ve öğrenciler.» 

Komisyon 1: Yeni bağımsızlığını kazanmış devletlerin kalkınması ve onların ekonomik, toplumsal ve kültürel ilerlemesi, kapitalist ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uluslararası ekonomik 


ilişkilerin demokratikleştirilmesine | 


bağlı olan adil” eşit ve yeni bir uluslararası ekonomik düzenden ayrılmaz. 

Komisyon 2: Gelişmekte olan 
ülke halkları, gençliği ve öğrenci- 


` lerinin yeni-sömürgeciliğe, çokulus- 


lu tekellerin sömürüsüne karşı, ulusal kaynaklarını kendisinin kullanması ve ulusal egemenliğini koruması için verdiği savaşım. 

Komisyon 3: Barış ve toplumsal ilerlemeye yardımda ve teknoloji alışverişinde adil, eşit ve yeni 
bir uluslararası ekonomik düzen 
kurma savaşımı, gençlik ve öğıenciler, 

Komisyon 4: Açlığın, bilgisizligin. hastalıkların ve emperyalist, 
sömürgeci ve yeni-sömürgeci baskının diğer sonuçlarının giderilmesi savaşımında gelişmekte olan ülkeler gençliği ve öğrencileri. 


Komisyon 5: Ekonomik kurtuluş, ulusal egemenlik, toplumsal ilerleme için; sömürgeci, уепі-ѕӧmürgeci ve emperyalist tahakkümün tüm sonuçlarına karşı savaşım veren halklar ve uluslarla 
dünya ilerici ve demokratik güçle- 


e Festival boyunca Uluslararası Og | 
renci Merkezi'nin çalışacağı Havana Universitesi. 


Ti.FESTİVALİN POLİTİK PROGRAMI 


\ è İl. Festival Kapanış gösterilerinin 
yapılacağı Jose Marti'nin anıtı bu. 
lunan “Devrim Alanı” 


rinin, gençliğin ve öğrencilerin dayanışması. 


4 NOLU MERKEZ ` 


Bu merkez, «sömürüye, bunalıma, tekellerin iktidarına karşı, demokratik hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi, köklü 
toplumsal, ekonomik ve politik dönüşümler için savaşım veren kapitalist ülkelerin gençliği ve öğrencileriyle» ilgilenecek. 

Komisyon 1: Kapitalist ülkelerin işçi sınıfları ve gençliği, onların ekonomik, toplumsal ve politik 
istemleri için, bunalıma onun etkilerine karşı, özellikle gençlik işsiz. 
liğine. karşı savaşımları. 

Komisyon 2: Kapitalist ülkelerdeki demokratik ve ilerici güçlerin eylem ve işbirliği. 

Komisyon 3: Toplumun ve devletin demokratik dönüşümleri için 
tekellerin iktidarına karşı savaşım. 

Komisyon 4: Kapitalist ülkelerdeki gençliğe ve ezgi altındaki 
azınlıklara, özellikle göçmen işçilere eşit ekonomik, toplumsal ve politik haklar için ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı savaşım. 

Komisyon 5: Sendikaların ve 
genç sendika üyelerinin işlevi. 

Komisyon 6: Kapitalist toplum- 
da genç kadının işlevi ve onların 
eşit hakları için ve ayrımcılığır 
üm biçimlerine karşı savaşım. 


5 NOLU MERKEZ 


Bu merkezde, genç kuşağı ilg 
endiren, «eğitim, bilim ve toplum 
konularının tüm görünüşleri» tartışılacak. 

Komisyon 1: Toplumsal ilerle 


meye yardımda bilimsel ve teknolojik devrimin gelişmesinde genç 
kuşağın yardımı. 

Komisyon 2: Dirimsel sorunlarn çözümlenmesinde gençliğin ve 
öğrencilerin yardımı. r; 

Komisyon 3: İnsanlığın geleceği açısından çevre ve enerji sorunlarının çözümünde halkların, 
gençliğin, öğrencilerin ve özellikle 
bilim adamlarının yardımı. 

Komisyon 4: Genç kadınların 
kendi haklarını elde etme ve toplumun kalkınmasına yardımları- 
nın artması için koşullar yaratma 
savaşımı. 

' Komisyon 5: Gençlik, öğrenim 
ve eğitim hakkı. 

Komisyon 6: Toplumun kalkınmasına gençliğin ve öğrencilerin katılımı ve bu süreç içerisinde 
gençlik ve öğrenci örgütlerinin işlevi. 


6NOLU MERKEZ 


İçerisinde özel çalışmaların уе! 
alacağı bu merkezin ana sloganı 


-santi-emperyalist dayanışma» ola- 


cak, bunu uluslararası bir kurul 
düzenleyecek, filmler gösterilecek, 
bir müze ve sergiler açılacak, «Ni- 
ye savaşıyoruz» başlığı altında ulusal kurtuluş hareketleri üzerine bir 
tartışma toplantısı düzenlenecek, 
«Savaşımda yoldaşlarla birlikteyiz» 
başlığıyla (o toplantılar yapılacak, 
«örnek savaşçılar» seçilecek vb. 
Bu merkezin programı Festival'in her günkü sloganlarına uygun düşecek ve gerici rejimlerin, 
etnik azınlıkların ve diğerlerinin 
baskısı altında acı çeken tutukluların sorunları, faşizm ve paralı 
askerler konuları ile ilgilenecek. 


N 
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ANTİ-EMPERYALİST DAYANIŞMA, BARIŞ, 
POR LA SOLIDARIDAD ANTIMPERİALISTA, LA РА 
FOR ANTIMPERİALIST SOLIDARITY, PEACE AND 


Festival hareketinin temelleri on їй. 
yonlarca insanın savaş boylarında öldürüldüğü, insan kanının seller gibi aktığı 2. 
Dünya Paylaşım Savaşının hemen ertesin- 
de atıldı. 63 ülkeden gelen gençlik temsilcileri Kasım 1945'te Londra'da toplanarak 
Dünya Gençlik Festivali'nin örgütlenmesi- 
ne karar verdiler. Festival dünyanın her 
yanından, beş kıtadan, renk, dil ve ırkları 
gözönüne alınmaksızın tüm gençlerin katılacağı, savaşa karşı barış ülkülerinin 


~ gençliği saracağı yığınsal bir forum ola- 


rak tasarlandı. 

Barış için savaşım, Festival geleneklerinin en canlılarından biridir. Değişik ülkelerde düzenlenen 10 festivalle bu gelenek 
kalıcılaştırıldı, savaş engellerini aştı. Prag'- 
ta düzenlenen 1. Festival'de Amerikan етperyalizminin Nagazaki ve Hiroşima'da 
atom bombası kullanması ve bunun suçlusu ABD Başkanının «Truman Doktrini» 
mahkum edildi. Atom bombasına karşı savaşımda somutlanan kitle kırım silahlarına karşı savaşım hemen hemen tüm Festival'lerde yeraldı. 8. Festival'in kapanış töreni, Nagazaki ve Hiroşima'nın atom bam- 


· bası kurbanlarına adandı. Moskova'da ya- 


pılan 6. Festival «soğuk savaş»a karşı güçlü bir forum oldu. Gençlerin barış kalesi 
Sovyetler Birliği'ne güvenlerini ve inançlarını pekiştirdi. 


Birinci Dünya Gençlik Festivali'nden 
bu yana büyük değişiklikler oldu. Dünya nüfusunun üçte biri bügün sosyalizm koşullarında yaşıyor. Sınıfsız topluma 
doğru adımlar atılıyor. Bunun karşısında, 
emperyalizm geriliyor, yumuşamayı baltaiyor, savaşı körüklüyor. Bu koşullarda 
dünya gençlik hareketinin barış savaşımı 
sınırsız önem kazanıyor. 

Son on yıllara baktığımızda başta Sovyetler Birliği olmak üzere sosyalist ülkelerin engin kazanımlarını buluruz gözler 
önünde. Bunun en somut örneği emperyalizmin saldırgan kollarını bağlayan, onları 
zorla görüşme masasına çeken Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı kazanımı. 
Konferansın içeriği türlü zorluklara karşın 
uluslararası ilişkilerde egemen duruma geliyor, ilkeleri giderek yaşam içinde uygulanmaya konuluyor. 

Kalıcı barışın savunulması ve pekiştirilmesi yönünde uluslararası nitelikte örgütlerin çabaları da yoğunluk kazandı. Birleşmiş Milletler , yeni bir dünya savaşına 
yolaçabilecek ve emperyalizm tarafından 
gerginleştirilen savaş odaklarının barışçıl 
yollarla çözümlenmesinde etkili görevler 
üstlendi, bu yolda kararlar aldı. Silahsızlanma Özel Oturumu düzenledi. Dünya Barış Konseyi, barış sorununda birbiri ardına Konferanslar örgütledi. Yeni Stokholm 
Çağrılarında milyonlarca imza topladı. İnsanları barış hareketine daha çok çekti. 

Bununla birlikte uluslararası barış hareketi son yıllarda barışa yönelik tehlike- 


Mine 


li girişimleri daha çok karşısında buldu. 


Pentagon patentli yeni kitle kırım silah- = 
ları, Nötron Bombaları üretime ve gelişti- 


rilmeye sokuldu. Nötron Bombasına karşı 
dünyanın her ülkesinde büyük gösteriler, 
toplantı ve protestolar aldı yürüdü. Genç 
ya da ihtiyar, kadın ya da erkek olsun insanlar artık Nötron Bombası gibi yeni savaş tehditlerine geçit vermek istemiyorlar. 
Gençliğin savaşımı, barış güçlerinin 
savaşımına bağlanarak gelişti. Dünya gençlik hareketi, barışsever güçlerin her utkusuna kendi utkusu gözüyle baktı, barışa 
ve barış hareketine yönelik her tehlikeyi 
ise kendisine yönelik tehlike olarak gördü. 
Barış hareketinin kazanımlarını pekiştirme 
için her çabayı harcadı. 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferans'ndan bir yıl sonra, 24 Haziran 1976'da, 
Helsinki Nihai Senedi'nin gençlik alanına 
getirdiği kazanımların yaşama geçirilmesi 
için «Kalıcı Barış, Güvenlik, İşbirliği ve 
Toplumsal İlerleme İçin Avrupa Gençlik ve 
Öğrenci Toplantısı» düzenlendi. Nötron 
Bombasının üretilip geliştirilmesi ve bundan da öte, başta Batı Avrupa'nın NATO 
ülkelerinde yerleştirilmesi yolunda emperyalist girişimlerin başı alıp gittiği bir dönemde, Ocak 1978'de ,Budapeşte'de «Silahsızlanma Üzerine Avrupa Gençlik ve Öğ- 


renci Konferansın başarıyla sonuçlandırı!- 


dı. Komünistlerden, sosyal demokratlara 
kadar değişik politik eğilimli: gençlik örgütlerinin temsilcileri silahlanmaya karşı 
silahsızlanma için, yumuşamanın politik 
ve askersel yönünün derinleştirilmesi için 
güçlerini birleştirme kararı aldılar. 
Konferans, gençlik hareketinin barış 
savaşımında itici bir rol oynadı. Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu ve Uluslararası Öğrenciler Birliği'nin «24 Şubat'ı Nötron Bombasına Karşı Dünya Gençliğinin ve 
Öğrencilerinin Ortak Eylem Günü» ilan etmelerinin de etkisiyle gençliğin Nötron 
Bombasına karşı savaşımı yüksek boyutlara ulaştı. Bu savaşta adı geçmeyen tek bir 
ülke, tek bir ilerici, demokratik gençlik ör- 


gütü bulmak olası değildir. Gençler içinde 
yaşadıkları koşullar ne olursa olsun, Nötron 
Bombasına karşı savaşımda aktif yer aldılar. Eylemler ve gösteriler Şili'den İran'a, 
Türkiye'den Güney Afrika'ya Küba'dan 
Sovyetler Birliği'ne değin her ülkede alanları kapladı. 


« Gençleri barış hareketine bu denli sıkı 
bağlayan, yeni kitle kırım silahlarına karşı 
dünyanın her köşesinde alanlara döken nedir? Nedir, gençlerin barış sorununa Festivallerde böyle geniş yer vermelerinin nedeni? Buna en yalın biçimde şöyle cevar 
verilebilir. Geleceğin sahibi gençlerdir, gelecek ise ancak ve ancak kalıcı bir barışla 
ayakta tutulabilir. Gençlerin barış için harcadıkları çaba, ülkelerinde verdikleri daha 
iyi bir yaşam, sömürüden ve baskıdan a- 


-rınmış bir toplum için savaşımları, dünya 


yüzeyinde barışın egemen olmasına bağlıdır. Yeni bir dünya savaşında kullanılacak 
silahlar tüm insanları birkaç bin kez öldürmeye yeterlidir. İşsizlik, eğitim, bilgisizlik gibi gençliği derinden saran ve yakan 
sorunların çözümü de yine barış için önkoşul olan silahsızlanma ve askersel yumuşamaya sıkı sıkıya bağlıdır. 

Bugüne kadar gerçekleşmiş savaşların 
—büyük veya küçük olsunlar— ağırlıklı yükünü gençler çekmişlerdir. 1801 - 1913 yılları arasında çoğu genç insan olmak üzere 
5.6 milyon insan ölmüşken, 1. Dünya Paylaşım Savaşında 10 milyon insan, ikincisin- 
de ise 55 milyon insan ölmüştür. Son savaşta ölenlerin sayısı diğer tüm savaşlar- 
da ölen insanların sayılarının toplamını aşmaktadır. İşte Festival hareketi böyle kanlı bir savaş sonunda yeşerdi, ondan çıkarılan derslerle yoğruldu. 

Gençliğin sorunlarının çözümü için ölçülemez değer taşıyan kaynaklar silahlanта yolunda israf edilmektedir. Askersel 
harcamalar yıldan yıla büyüyor. 1960'da 
130, 1970'de 209 milyar dolar olan askersel 
harcamalar, 1977 yılında 350 milyar doları 
buldu. Ülkelerin türlü çeşitli silahlarla donatılması, atom harmanlarına dönüştürülmesinin anlamını gençler artık iyi anlıyorlar. Silahlanma uğrunda kullanılan kaynakların kendileri için büyük önemini de 
biliyorlar. İşte ABD üniversitelerinde yapılan bir araştırma: Eğer 1 milyat dolar silahlanma yerine endüstride veya inşa işin- 
de kullanılsa 3 kat, kamu hizmetlerinde 
kullanılsa 4 kat daha fazla iş olanağı yaratacak. 

Diğer festivallerde olduğu gibi, 11. 
Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nin de 
en yoğun çalışma alanlarından biri barış 
alanı oluyor. Barış konusunda yapılacak 
çalışmaların 11. Festival'in birinci çalışma 
merkezinde toplanması, Havana'da barış sorununa gösterilecek ilginin kanıtıdır. «Dünya barışı, yumuşama, güvenlik ve uluslararası işbirliği, silahlanma yarışının durdurulması, genel ve tam silahsızlanma için 
gençlik ve öğrenciler» başlığıyla yapılacak 
çalışmaların gençliğin barış savaşımını güçlendirmemesi düşünülemez. Gençliğin barış 
savaşımını güçlendirmesi, zenginleştirmesi 
11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali'nin 
başarısını simgeleyecektir 


Festival hareketi, em,.ryalizmin yeni 
yeni büyük darbeler yediği, kanlı düyanağı 
faşizmin kaçınılmaz yenilgisinin geldiği, 
sömürgecilik sisteminin çöktüğü bir zamanda kuruldu. Festivalin anti-emperyalist niteliği, yapılan her festivalde kendini 
gösterdi. Kore halkı ve gençliğiyle, Vietnam 
halkı ve gençliğiyle anti-emperyalist dayanışma eylemleri festivallerde geniş yer bnl- 


e Küba delegasyonu 10. Festival'de. 


du. Festivaller emperyalizme karşı savaşan 
gençliğin forumları oldu. 
Gençler emperyalizme karşı savaşımlarını gözden geçirme ve güçlü yapma olanaklarını festivallerde buldular. Yeni maddi ve manevi yardımlaşma, dayanışma biçimleri festivallerde ortaya çıktı. Üç yılda, 
dört yılda toplanan dayanışma fonu para- 


ları festivallerde teslim edildi, emperyaliz- - 


me, sömürgeciliğe, yeni-sömürgeciliğe, faşizme, ırkçılığa ve ırk ayrımına karşı savaşan halklara ve gençliğe. 

Festivallere ev sahipliği yapacak ülkelerin seçimine bile yansıdı bu gelenek. 
Festivaller çoğunlukla emperyalizme karşı, 
onun son çaresi faşizme karşı savaşımda 
başı çekmiş ülkelerde, emperyalizmin ve 
içteki kollarının direnmesini kırma yolunda 
başarı kazanmış ülkelerde düzenlendi. Berlinler, Havana'lar Festival'in bu geleneği 
için en uygun düşen şehirlerdi. Festivallerin bu ülkelerde düzenlenmesi, ülke halkına ve gençliğine bu savaşta gösterilen saygının, dayanışmanın en iyi göstergeleriydi. 
Festivallere katılan gençler gerekli olduğunda bu ülkelerin toplumsal çalışmalarına etkin olarak katıldılar. Çekoslovakya'da, 
Polonya'da Alman faşizminin yerle bir ettiği yerlerin onarımında, tarımsal üretimin 
geliştirilmesinde gönüllü olarak çalıştılar. 
Anti-emperyaist geleneği işle somutladılar. 


11. Dünya Gençlik ve Oğrenci Festivali, emperyalizme, faşizme, sömürgeciliğe ve 
ırkçılığa karşı savaşan gençler için büyük 
bir önem taşıyor. Şili'den, Güney Afrika'dan 
Filistin'den ve Türkiye'den gelen genç insanlar savaşım deneylerini ortaya koyacaklar, savaşımlarına destek bulacaklar. 

Dünya gençliği, 11. Festival'e son katılma hazırlıklarını tamamlarken, emperyalizme karşı savaşımın boyutu, durumu 
nedir? Çeşitli ülkelerde faşizm, sömürgecilik, ırkçılık gibi insan onurunu ayaklar altına alan olgular hâlâ geçerliklerini sürdürüyorlar. Şili'de kayıp 2500 kişiden hâlâ 
haber yok, Güney Afrika'da ırkçılar baskılarını artırıyorlar, İsrail siyonizmi Filistin 
halkının savaşımını kanla, ateşle bastırıyor”, 
Türkiye'de faşizm tehlikesi gün geçtikçe 
artıyor. Faşizme, sömürgeciliğe ve ırkçılığa 
karşı bu ülkelerde halkın ve gençliğin verdiği savaşım da öyle küçük boyutlarda degil. Şili'de ve Güney Afrika'da ilerici yurt- 


sever güçler ülkenin geleceği için tek seçenek durumundalar. Orta-Doğu'da Filistin halkının savaşımı uluslararası dayanışmanın da yardımıyla özgürlük yolunu açma, halkın kendi yazgısını belirleme yolunda. Türkiye'de ilerici yurtsever güçler birleşik cephelerini oluşturma, tırmanan faşizmi Ulusal Demokratik Cephe içinde birleşerek geriletme -yolunda yürüyorlar. Tüm 
bu savaşımlarda gençlerin oynadığı rol 
gittikçe büyüyor. Gençler daha iyi gelecek, 
aydınlık günler için güçlerini ilerici yurtsever güçlerin eylemlerinde, savaşımlarında kullanıyorlar. Faşizme, sömürgeciliğe, 
ırkçılığa karşı savaşımın ana parçalarından 
birini oluşturuyorlar. 

11. Festival dünya gençlerinin yeni bir 
eylem alanı, anti-emperyalist dayanışma 
alanı olacaktır. İkinci çalışma merkezinde 
bu sorunda çalışmalar yürütülecek. Binlerce genç, hep bir ağızdan «Şili'ye özgürlük» isteyecekler, Filistin Kurtuluş Örgütü 
önderliğinde savaşan Filistin halkı ve gençliğinin yanında yer alacaklar, Güney Afrika, Namibya ve Zimbabve halkları üzerinde 
ırkçı baskıları mahkum edecekler, emperyalizmin Sahra ve Zaire'deki kanlı işgallerini kınayacaklar. Böylece, Havana şehrine 
anti-emperyalist dayanışma bayrağı diki 


‚ lecek. 


Festival hareketini dünya gençliğinin 
dostluğunun simgesi olarak tanımlarsak 
yanlış olmaz. Festivallerdeki çeşitli gösterilerde, kültür ve sanat olaylarında, spor 
çalışmalarında bu dostluk daha bir kendini belli eder. Çok değişik ülkelerden gelen binlerce genç dostluk içinde kaynaşırlar, başarılarını, kazanımlarını birbirleri- 
nin hizmetlerine sunarlar. Türküleriyle, 
halk oyunlarıyla, gitarları ve sazlarıyla aynı ağızdan söyler, aynı oyunları oynar, aynı çalgıları çalarlar. 

11. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali, dostluk gösterilerinin en canlısını görecek. Festival'deki dostluk, dünya halklarının dostluğunun pekişmesine en büyük katkıdır. Gençlerin dostluğu halkların dostlugudur. Çünkü halklar en iyi en yetenekli 
oğullarını; kızlarını yolluyorlar 11. Dünya 
Gençlik ve Öğrenci Festivali'ne. Dostluğu 
ise en iyi onlar anlar, onlar duyarlar içlerinde. 
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SSCB GENÇLİK 
ÖRGÜTLERİ KOMİTESİ 
BAŞKANI С. 1. YANAYEV 


ә 
е. «Şimdi dünyanın beş kıtasının 


К 

t 4 genç insanları 11. Dünya Зе 
ve Öğrenci Festivali eşiğindeler. 
gençlerinin barış ve uluslar arasında dostluk 

vasına katkıları üzerine ilginç ve içten tartışmalar yapacakları bu forumu 'Anti-emperyalist Dayanışma, Barış ve İlerleme İçin Gençlik' kampanyasının doruk noktası olacak. Festival hareketinin ülkülerini geniş olarak yaymanın ve propagandayı ilerletmenin yanısıra gençliğin sayısız 
anti-emperyalist eylem ve gösterilerine destek 
vermede hiçbir gayreti esirgememe çok önemlidir. Çünkü bu, karşılık olarak, Havana Festivali 
için hazırlanmada genç insanların eylem birliğini güçlendirmede büyük bir etken olacaktır.» 


FEDERASYONU BAŞKANI 
KARLOS LAGE 


«Bizim için Festival'in başarısı 

_| salt iyi maddi ve politik koşulların elde edilmesine bağlı değil, aynı zamanda, 
Devrimimizin karşısında bulunduğu öğrencilerin 
öğrenme. çalışma, araştırma, savunma ve diğer 
sorumluluklara karşı tavırlarını geliştirmede örgütümüz tarafından yüklenilen görevleri yerine 
getirerek 11. Festival'de en iyi sonuçlara ulaşmamıza bağlıdır. 

“Dünya Festivali'ne katılacak her öğrenciyi 
politik bakımdan hazırlama, bu tür olayların tarihini ve önemini öğrenciler arasında yayma ve 
günümüz uluslararası devrimci hareketi üzerine 
onların bilgilerini derinleştirme bugün yerine getirmeğe çalıştığımız önemli görevlerdir. 

«Halkımızın yanısıra, biz tüm (Küba) öğrencileri, siz tüm dünya öğrencilerini açık kollarımızla karşılamaya hazırlandığımızı ve 11. Festivali anti-emperyalist dayanışma, barış ve dostluk 
için savaşan tüm güçlerin engin ve önemli bir 
zaferi yapmak için yorulmak bilmeyerek çalıştıgımızı bildiririz.» 


Ў 


JMPLA TEMSİLCİSİ 
VİCENCİA BRİTU o 

«11. Festival'in hazırlık safhasını 
Angola gençliği arasında enternasyonalizm ruhunu 


yükseltmede etkili bir araç olarak görüyoruz. 
Dünya gençliğinin sosyalist Küba'nın başkenti 
Havana'da görkemli toplantısının gençliğimiz 


için, anti-emperyalist dayanışma, barış ve dostluğu güçlendirmede ne anlama geldiğini tüm halkımızın kavramasını istiyoruz.» 


Gezegenimiz 
a? 


daha çok 


ÖZGÜR ALMAN GENÇLİĞİ 
MERKEZ KONSEYİ (FDJ) 
BİRİNCİ SEKRETERİ 
EGON KRENZE 


FDJ 


lerin gençlik örgütleri ve ‘barış’ uluslar arasında 
dostluk ve anti-emperyalist dayanışma için’ savaşan tüm genç savaşçılarla birlikte Özgür Alman 
Gençliği Festival'e hazırlanmada dünya demokra 
tik gençliğini birleştiren geniş harekete katıldı. 


«Festival hareketi tarihinde ilk kez beş renk: 
li çiçek, ortak eylem birliği isteğimizin sembolü 
olarak Avrupa kıtasından başka bir yerde tohumlarını saçacak. Festival çiçeğinin tüm kıtalar üzerinde bir çok ülkede açması Festival düşüncesinin artan çekiciliğini ve Festival hareketinin geniş karakterini gösterir.» 
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İSRAİL KOMÜNİST 
GENÇLİK BİRLİĞİ 
MERKEZ KOMİTESİ 
SEKRETERİ SALİM JUBRAN 
«İsrail'in ilerici gençliği, 11. Fes- 
? tival'in, devrimci savaşımın ön 
айанын yeralan ülkenin, Latin Amerika'nın ilk 
sosyalist ülkesinin başkentinde, Havana'da olmasına karar verildiğinde çok büyük coşku duydu. 
KGB'nin (Komünist Gençlik Birliği) Festival'in 
amaçları için gençliği harekete geçirmede ve onun 
en üst başarısını güvencelemekte elinden gelen 
herşeyi yapacağına inanıyorum. Kübalı arkadaşlarımız ve DDGF ile yakın işbirliği içinde Festival hazırlıklarına ve Festival'e katılınaya hazı 
riz.» 


KÜBA KOMÜNİST 
GENÇLİK BİRLİĞİ 
BİRİNCİ SEKRETERİ 
LUİS ORLANDO 


DOMİNGUEZ 
«Festival'in yapılması hepimizin 
içini derin duygularla dolduracak. Dostluk ve 


kardeşlik içinde arkadaşça kaynaşarak her halkın kültürünü ve geleneklerini öğreneceğiz. Fakat Küba halkı ve gencliği için Festival'in yapılması ikili bir duygu yaratacak: kahraman Monkada olaylarının 25. yıldönümünde dünyanın genç 
kuşağının temsilcilerini karşılayacağız. 26 Haziran'da Fidel ve bir grup yiğit gencin Monkada 
kışlasına saldırdıkları zamandan, en zalim baskının, yoksulluğun, bilgisizliğin, işsizliğin ve emperyalist sömürünün halkımızı yaktığı zamandan 
yalnızca 25 yıl sonra, egemen ve enternasyunalist, halkının kendi yazgısını çizdiği Küba'nın dünya gençleri ve öğrencilerine en görkemli olaylarını kutlamada kollarını açacağını 
kim düşünürdü!» 


HO-Şİ-MİN KOMÜNİST 
GENÇLİĞİ SEKRETERİ 
NGUYEN TİEN PHONG 


«Genç işçilerimiz fabrika ve tarар lalarda 11. Festival onuruna ge 

niş ölçekli bir sosyalist yarışma başlattılar. Bu yarışma temelinde, yeni dünyanın ilk sosyalist ülkesi, Özgürlük Adası'nın başkentinde Havana 
Festivali'nde Vietnam gençliğini temsil edecek 
delegeler seçilecek. Vietnam gençliği delegasyonu 
üyeleri arasında, Amerikan emperyalizminin saldırılarına -karşı direniş kahramanları, en iyiler 
arasından seçilen öğrenciler, seçkin sanatçılar ve, 
atletler bulunacak. Onlar sosyalist inşada öncü 
genç işçiler ve örnek genç çiftçilerle birlikte günümüz Vietnam'ının gerçek görüntüsünü demokratik dünya gençliğine gösterecekler.» 


MOZAMBİK GENÇLİK 
ÖRGÜTÜ GENEL BAŞKANI 
AT.CINDA ABREU 


«Ülkemizin hemen hemen her yanında heyecanlı bir çalışma görebilirsiniz. Her genç insan birincilik ödülü alarak 
Havana Festivali'ne gitme hakkını kazanmak istiyor. 

«Fakat 11. Festival yalnızca dünyanın her tarafından gelen gençlerin önemli bir toplantısı olmayacak. Aynı zamanda, ta başlangıcından beri 
Festival için hazırlıkların egemen yönü olan anti-emperyalist dayanışmanın unutulmaz bir gösterisi olacaktır. Biz, genç Mozambikliler için, 11. 
Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali, dünyada 
gençliğin ve diğer ilerici güçlerin anti-emperyalist cephesini daha fazla genişletmede mükemmel bir olanak olacaktır.» 


» Yunanistan gençliği 11. Festivale hazırlanıyor. 


LATİN AMERİKA'DA 


SOSYALİZMİN ESİĞİ - KÜBA 


Halkı ve gençliğinin savaşsız, sömürüsüz bir 
dünya yolunda verdiği savaşım tüm Latin Amerika halklarına ışık tutan Küba'nın eski ve köklü bir geçmişi vardır. 

Kristof Kolomb'un Amerika kıtasını keşfetmesi ile, Küba'ya sömürgeciler akın etmeye başladılar. 1511'de İspanyollarin işgaline uğradı. Da- 


ha önce adada Güanajatulay, Siboney, Taino тк ima darbesiyle 


verilen yerli halklar yaşamakta idi. Küba'ya gelen İspanyollar yerli halka karşı korkunç bir soykırıma giriştiler. Yarım yüzyıl sonra adada kala 
kala beşbin yerli kalmıştı. İşgale karşı duran, 
topraklarını bırakmak istemedikleri için öldürülen Kübalıların yerini Afrika'dan getirilen zenci 
köleler aldı. 

1560 yıllarında Havana Amerika kıtasının en 
büyük gemi yapım tezgahlarından biri haline 
geldi. Bunun yanında şeker kamışı, tütün ve deri 
ihraç edildi. Şeker kamışı ihracatının artması 
adaya dahâ fazla köle getirilmesine neden oldu. 
Tütünü tümüyle kendi tekeline almak isteyen İspanyollara karşı köylüler 1718 ve 1723 yıllarında 
üç kez ayaklandılar. 

SÖMÜRGECİLERE KARŞI İSYANLAR 

BİRBİRİNİ İZLİYOR. 

18. yüzyılda ticari sermaye birikiminde görülen artış, Küba'da da etkisini gösterdi. Sağlanan 
büyük kazançlarla ada geliştirildi. Zenci nüfusun 
büyük bir hızla artması ve işsizlik 1791-1812 yıllarında bunalımlar şeklinde başgösterdi. 1795'te 
Niccolas Morales, 1812'de Jose Antonio Aponte 
önderliğinde iki kez zenci isyanı patlak verdi. 

1838 yılında İspanya'da kabul edilen Anayasa köleliği kaldırdığı halde, bu ilke Küba'da uygulanmamıştır. Bunun sonucunda 1843 yılında 
ordu tarafından acımasızca bastırılan köle ayaklanmaları görüldü. 

1827-1868 yılları kapitalizmin gelişmesine tanık oldu. Ve ilk kurtuluş savaşı 1868'de patlak 
verdi. Tarihte On Yıl Savaşı olarak bilinen 1868- 
1878 savaşı başladı. 

30 yıl süren kurtuluş savaşlarının sonuncusunu bugün Küba'nın en büyük devrimci önderlerinden biri olarak kabul edilen ozan Jose Marti 
başlattı. Küba Devrimci Partisi'ni kuran Marti, 
İspanyollara karşı büyük başarı kazandı. Ancak 
bu seferde 1902'ye dek süren Amerikan işgali 
başladı. 1906'dan başlayarak Amerikancı yönetimler yeni-sömürgeciliği başarı ile uyguladılar. 
1925'te iktidara gelen Gerardo Machado'nun kanlı 
iktidarı 1933 yılında halkın büyük tepkisi üzerine 
yıkıldı. Diktatörlükler tümüyle Amerikan &miperyalizminin yeni-sömürgeci çıkarları doğrultusunda hareket ediyorlardı. Machado'nun devrilmesini Ramon Grau San Martin'in geçici hükümeti 
izledi, Ancak, kisa bir süre sonra Carlos Mendieta iktidarı ele geçirdi. Bu dönemde Albay ölan 
Fulgencio Batista sürekli olarak güç kazanıyordu. Kısa zamanda başkomutanlığa dek yükseldi. 
1939 yılında özgür seçimlerle yeni bir kurucu 
meclis oluşturuldu. 1940 yılında Batista faşistle- 


re ve gericilere karşı kurulan Ulusal Cephe'nin 
desteği ile cumhurbaşkanlığına seçildi. İkinci 
Dünya Savaşı'nda ise Almanya'ya karşı savaş 
ilan etti. Ancak bütün çabalara karşın 1944 yılında muhalefetin adayı Grau San Martin cumhurbaşkanı seçildi. 

1952 yılında Batista gerçekleştirdiği bir hüiktidarı yeniden ele geçirdi. 
Korkunç bir baskı rejimini yürürlüğe koymak istedi. 

26 TEMMUZ 1953 MONKADA 

KIŞLASI BASKINI 

Küba'da yüzyıllardan beri süren özgürlük savaşımı 26 Temmuz 1953 ile yeni bir aşamaya girmiştir. 1 Ocak 1959'da Devrim'in utkusu ile sonüçlanan ateş 26 Temmuz 1953'te Monkada'da 
yakılmıştır. 

Oriente bölgesinin başkenti Monkada, Fidel 
Kastro ve arkadaşlarının odak noktası olmuştur 
Plana göre kışladâ saklı olan silahlar ele geçiri: 
lip halka dağıtılacak ve savaş başlatılacaktır. O 
sabah bir çiftlikte toplanan 170 kadar inanmış 
gence Fidel şöyle seslenir: «Arkadaşlar, bir kaç 
saat sonra ya yenecek, ya da yenileceksiniz. Ama 
ne olursa olsun, savaşımız sonunda başarıya ulaşacaktır.» Ancak baskın başarıya ulaşamaz. Fidel 
Kastro yargılanır ve ünlü «Tarih Beni Haklı Bulacaktır» adlı savunmasını yapar. Tutuklanan Fidel 20 ay sonra serbest bırakılır. 

Meksika'da Kastro, Camillo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara ve kardeşi Raul Kastro Küba'ya yapılacak çıkarmayı planlarlar. 

25 Ekim 1956 günü Granma adlı küçük bi! 
yat ile 82 kişi çıkarlar Küba'ya... 

Ve Küba devrimi başarıya ulaşır. Artık Ba 
tista döneminin . randevuevleri, obatakhaneleri, 
kumarhaneleri ile ünlü Kübası yoktur. Kumandan Che'lerin, Kastro'ların özgür Küba'sı vardır 
dünyamızda!.. 

1960-1961 yıllarında «Büyük Adım» atıldı. Büyük üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet 
kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri hemen yanıbaşında, sosyalizm yolunda yürüyen bir ülkenin ortaya çıkmasından tedirgin olmuştu. Uluslararası gericilik ve emperyalizm Amerika kıtasının yanıbaşında bir özgürlük adasının doğmasını engellemek için, devrimden sonra ABD'ye 
'kaçan Kübalıları kışkırtarak ve paralı askerleriyle Küba'nın Domuzlar Körfezi'ne bir çıkarma 
düzenlediler. Ancak, Küba halkı buçıkarmayı 72 
saat içinde bastırdı. Emperyalizmin tüm komplolarını ve oyunlarını boşa çıkardı. 

DEVRİM KÜBA HALKININ ÖNÜNE 

YEPYENİ UFUKLAR AÇTI 

Bir zamanlar Amerikan zenginliklerinin batakhanesi olan Küba artık sosyalist bir ülkedir. 
İşsizliğin, bilgisizliğin olmadığı, insanların sömü 
rülmediği bir ülke. Devrimin kazanımları Küb: 
halkının yaşamında görülüyor. 

Ekonomik gelişme: 1960-1965 döneminde “1.5 
olan kalkınma hızı 1975 sonunda “10'a ulaştı. 


e Monkada Kışlası şimdi mutlu Kübalı çocukların hizmetinde. 


İlerici Yurtsever Genclik a бата. 11 ы 


e Monkada Kışlası'na yapılan baskının 14. yıl- 


dönümünde vayınlanan afiş. 
ё 


DEVRİM KÜBA HALKINA NE GETİRDİ? 

e Nikel üretimi iki katına çıktı. 
Yağ üretimi 6000 tondan 135.000 tona, 
Elektrik üretimi 2,5 milyar kilowat saatten, 
7,2 milyar'a. 

e Çelik üretimi 24.000'den 240.000 tona, 

е Kimyasal madde üretimi 195.000'den 1.200.000 
tona, 

e Karton üretimi 2,5 katına, 
Tekstil üretimi 2,9 katına, 
Ayakkabı üretimi 3 katına, 


e Kapitalizm dönemindekinin 2 katı fazlası yol 
ve demiryolu inşa edildi. 


е Ticaret hacmi 9 katı arttı. 
e Temel sanayi devrimin utkusundan bu yana 


2,9 kat gelişti. ; 

èe Yılık “56.4 artışla piyasa hacmi gelişti, son 
beş yılda alım gücü %11 arttı. 

e Toprakların %70'i devlete aittir. Geri kalanı 
küçük üreticilerin elindedir. Bu üreticilere toprak devlet tarafından işletmek üzere verilmiştir. 3 

е Havadan ilaçlama için 150 uçak vardır уе ѕиlama, gübreleme için 1958'de mevcut 900 traktörün yerine şimdi 54.000 traktör vardır. 

e Devrim 153 tane kırsal komün inşa etmiştir. 
Bunlar dışında 71 adet inşa edilmektedir. 
İşte Küba devriminin ekonomik utkusu! 
EĞİTİM 
Küba'da okuma - yazma bilmeyen yok. 12 ya 

şın altındakilerin tümü okula gidiyor. 1980 sonunda ilkokullarda 1.700.000, ortaokullarda 1.000.000, 

yüksek okullarda ise 140.000 öğrenci öğrenim görecek. 620.000 öğrenciye burs veriliyor. 1975'te eğitim bütçesi 870 milyon idi. 

YENİ ANAYASA'NIN 


GETİRDİĞİ OLANAKLAR 
1976 yılının Ocak ayında Küba Komünist Par- 


tisi 1, Kongresi'nin onayladığı, 15 Şubat referandumü ile kabul edilen 1976 Anayasası ülkenin 
sosyalist kuruluşunda yeni açınımlar getirirken, 
özellikle gençliğe yeni haklar sağlamıştır. Bu haklardan en önemlisi Temel Eğitim Yasası'nın onaylanması ve seçme ve seçilme yaşının 16 olarak 
kabul edilmesidir. Temel Eğitim Yasası eğitimin 
nitelik olarak yükseltilmesi уе 12. sınfa kadar 
eğitimi zorunlu kılarken, seçme ve seçilme yaşı 
16 olarak kabul edilerek sosyalist kuruluşta gençliğin yerini ve sosyalist bir toplümda gençliğe verilen değeri ve önemi gözler önüne sermiştir. 


| i 
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e Julio Antonio Mella 
Е 


Küba devrim tarihi efsaneleşmiş devrimcilerle doludur. İsimlerini bilmediğimiz niceleri bugün 
Latin Amerika kıtasının ilk sosyalist devletinin 
inşası yolunda canlarını vermişlerdir. Kimlerdir 
Küba devrimine adlarını yazan bu efsanevi kahramanlar? 


Küba devrimci tarihi 19. yüzyıla dek gider. 
İspanyollara karşı direnen Kübalılar daha sonra 
Amerikan kuklası diktatörlükleri karşısında buldu. Kübalılar sömürgecilere karşı birçok kez başkaldırdılar. 

` Tüm dünyada işçi sınıfı biliminin öğrenilmesi ve Büyük Ekim Devrimi, Küba'lıları da etkiledi ve 1925 yılında Küba Komünist Partisi kuruldu. Kurucusunun adı Julio Antonio Mella idi. 

Gerardo Machado diktasına karşı savaşıyordu Julio. Havana İşçi Üniversitesi öğrenci temsilcisi iken. İlk Kübalı anti-emperyalist birliğin 
de kurucusu olan Antonio Mella, halkı sürekli 
olarak ayaklanmaya teşvik ettiği, devrimci gazete ve dergiler çıkarttığı gerekçesiyle üniversiteden atıldı ve düzmece bir mahkeme ile tutuklandı. Bunun üzerine Julio Antonio Mella bu insanlık dışı tavrı protesto etmek için 18 günlük 
bir açlık grevine gitti. Küba halkı da serbest bırakılmasını istiyordu Julio'nun. Bunun üzerine 
Machado onu sürgüne gönderdi. Sürgünde iken 
Amerikan emperyalizmine karşı Meksika'da savaşıma katıldı. Meksika Proleter Öğrenciler Birliği üyesi oldu. Amerikan emperyalizmine karşı 
şu belgilerle direniyorlardı: «Kahrolsun diktatörlük, Sacco ve Vanzetti'yi kurtaralım. Siyasal Suçlulara Özgürlük!» 

1927 Şubat'ında emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı dünya çapında düzenlenen bir toplantıya katıldı. Bu toplantıda Marksist-Leninist düşüncelerinin olgunluğu ile dikkati çekti. Meksika Komünist Partisi yayın organı «El Machete» 
için yazılar yazdı. 

Julio Antonio Mella'nın üstün yeteneklerin- 
den korkan Machado, katillerini göndererek onu 
arkadan vurdurdu. 1929 yılında yaşamına son verilen Julio Antonio Mella'nın Küba halkı ve gençliğinin devrimci savaşımına katkısı, Fidel'lerin, 
Che'lerin savaşımı ile birleştiğinde bugünkü Küba çıktı ortaya. 

Kübalı Mella, bugün Dünya Demokratik 
Gençlik Federasyonu'na bağlı gençlerin kurduğu 
gönüllü taburlarda yaşıyor. Julio Antonio Mella 
gönüllü taburları Afrika'da, Asya'da, Latin Amerika'da emperyalizme, . faşizme, sömürgeciliğe, 
yeni-sömürgeciliğe, ırkçılığa ve apartheid'a karşı 
savaşımda dünya halkları ve gençliği ile yanya- 


үй na savaşıyor. 


аъ. 


Camillo efsanevi kahramanlardan birisidir. 
Küba Komünist Gençlik Birliği'ne ışık tutanlardandır Camillo. 

Camillo'yu Kübalılar şöyle tanımlarlar: «savaşım içinde sürekli etkinlik, özverili bir çaba, 
ileri görüşlülük ve hiç bir zaman уПтатак.» 

Granma ile Küba'ya çıkan ve sağ kalanlar- 


Ed dandı Camillo. 6 Şubat 1932'de Havana'da doğdu 


ve 28 Ekim 1959'da bindiği tek kişilik bir uçakla hiç bir iz bırakmadan kayboldu. 

Ama Küba halkı unutmadı savaşçısını. *Her 
yıl 28 Ekim geldiğinde Kübalılar çocuklarını yanlarına alıp kırlara çıkarak, ırmaklara ve denizlere çiçek atarlar, Camillo için... 


Che, Kuba devriminin, Küba Komünist Genç 
lik Birliği'nin amblemindeki üç önderden biridir. 
Dürüstlüğü, yürekliliği, devrimci kararlılığı ve 
özverisi ile tüm gençliğe örnektir. 

Che, 14 Haziran 1928'de Arjantin'de dünya- 
ya geldi. Daha iki yaşında iken yaşantısında 
önemli bir yer tutacak olan astıma tutuldu. 15-16 
yaşında-iken Neruda'nın şiirleri ile beslendi. Astımı yenmek için atletizmle uğraştı. Lise öğrenimini bitirdikten sonra tıp fakültesine girdi. Fakülte yaşamı sırasında tüm Arjantin'i boydan boya dolaştı. Cüzzam ve tropikal hastalıklar üzerine çalışmalar yaptı. Bu geziler, Guevera'nın, 
yurdunun ve kıtasının gerçeklerini tanıması yönünden çok yararlı oldu. 

Fakülteyi bitirdikten sonra Venezuella'ya hekimlik yapmak için giderken Peru'da daha önce 
yaptığı bir inceleme yüzünden tutuklandı. Hapiste ilericilerle tanıştı. Daha sonra devrimci bir 
hükümetin işbaşında olduğu Guatemala'ya gitti. 
Dağ köylerinde doktorluk yaptı. Ancak faşist bir 
darbe sonunda Guatemala'yı terketmek zorunda 
bırakıldı. 

Ernesto Che Guevera, Guatemala'da bir çok 
Kübalı devrimci ile, bu arada Kastro'nun kardeşi Raul ile tanıştı. Ve onların safına katıldı. 

Granma yatıyla Fidel'le birlikte Küba'ya çıktı. Savaşın en ön saflarında yeraldı. Binbaşı Che. 
Santa Clara savaşında büyük başarı. gösterdi ve 
Havana La Cabana kalesi komutanlığına getirildi. 1959 yılında Küba'ya hizmetlerinden dolayı 
Küba vatandaşı ilan edildi. Devrimin utkusundan sonra Ulusa! Tarım Reformu Enstitüsü Sanayi Bölümü Başkanlığına ve 26 Kasım 1959'da 
Küba Ulusal Bankası Başkanlığına atandı. 

23 Şubat 1961'de kurulan Küba Devrim Hükümeti, Che'yi Sanayi Bakanlığına getirdi. Emperyalizmin giriştiği Domuzlar Körfezi çıkarmasında yeniden komutanlık görevini üstlendi. 

Küba'dan ayrılmadan önce halkına yazdığı 
mektupta şöyle diyordu : «Bilinmesi gerekir ki benim yaptıklarım, sevincin ve acının en büyük bir- 


• Camillo Cienfuegos 


e Che Guevera ve Fidel Kastro 
8 х 


liğidir. Burada en temiz, en yapıcı umutlarımı Ы. 
rakıyorum » 

Çocuklara ise şunu öğütlüyordu: «iyi bir devrimci olarak yetişin ve sizi doğaya egemen kılan 
bilim ve tekniği en iyi biçimde öğrenin. Devrimden daha önemli bir şey olmadığını her zaman 
anımsayın.»- 

Emperyalizm, bu efsaneleşen devrimciyi adım 
adım izledi ve 7 Ekim 1967 gecesi pusuya düşürdü. Che, 8 Ekim sabahı yaralı olarak ele geçirildi ve 9 Ekim'de ABD emperyalistleri tarafından 
öldürüldü. 

Bugün tüm dünya gençliğinin kalbinde yanan devrim ateşini, savaşsız, sömürüsüz bir dünyaya olan hasreti, insanın insana kulluk etmediği bir yaşam için verdiği savaşı simgeleyenler- 
den birisidir Che. 

NY A. SMM, 
m 

Küba Cumhuriyeti 11.922 km. kare. 9 milyon 

500 bin kişi: yaşıyor. Bu milyonların en önünde 
yürüyen Küba Devlet Başkanı Kumandan Fidel 
Kastro. - 
1927'de Küba'nın Oriente eyaletinde айпуа- 
ya geldi. Havana Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Bir 
süre avukatlık yaptıktan sonra reformist bir parti olan «Ortodokslarsa katıldı ve 1952 seçimlerinde partinin adayi oldu. Ancak seçimler yapılma- 
dan önce Batista'nın darbesi gerçekleşti. 
Batista rejimine karşı direniş hareketinin örgütlenmesi gerektiğine inanan Kastro 170 arkadaşıyla birlikte 26 Temmuz 1953'te Monkada Kışlası baskınına girişti. Baskının başarısızlıkla sona ermesinden sonra Kastro tutuklandı. Onbeş 
yıl hapse mahkum edildi. Fidel cezaevinde iken 
ülkesinin koşullarını, devrimci geçmişini inceledi. 
Jose Marti'leri okudu. 

1955'te salıverildikten sonra Meksika'ya giderek Küba devriminin planlarını hazırladı. 1956 
sonlarında 82 arkadaşıyla birlikte Granma yatıyla Küba “sahillerine ayak bastı. İki ylı aşan 
bir savaş verildi. Sonunda bugünün Küba'sına 
doğru yola çıkıldı. 

Fidel Kastro Başbakanlığa getirildi. 1961 yılında Amerikan emperyalizmi Küba'ya çıkarma 
yapmak istedi. Ancak Domuzlar Körfezi çıkarması başarısızlıkla sonuçlandı ve Küba sosyalist 
devrimin inşası yolunda hızla ilerlemeye başladı 
Küba halkı, gençliği ve en önde Kumandan Fidel 
Kastro. 

Bir Julio Antonio Mella, bir Camillo Cienfuegos, bir Ernesto Che Guevara, bir Fidel Kastro 
bugün, Küba halkı ve gençliğinin olduğu kadar 
tüm dünya halklarının ve gençlerinin yüreklerin- 
de ve savaşımlarında yaşamaktadır. 


KAVGA SESLERİ 


PAŞABAHÇE ŞİŞE VE CAM FABRİKASI'NDA 


“SARI SENDİK ACILIK 
YIKILACAK!” 


İGD YEŞİLYURT ŞUBESİ ÜYESİ İLERİCİ - 
YURTSEVER GENÇLER 


“SABRIMIZI TAŞIRMAK 
İSTEYENLERİ BİR KEZ 
DAHA UYARIYORUZ !” 


Kurulduğu günden beri Hatay semtinde faşistlere karşı başa baş, dişe diş bir mücadele veren 
ve faşist işgali kıran İGD Yeşilyurt Şubesi, özellikle faşistlerin ve maocuların boy hedefi oldu. Yigit 16р üyelerinin faşistlerle mücadelesi sırasında ortalıkta görülmeyen bir kısım «keskin» unsurlar da faşist işgal kırılınca ortaya çıkmaya başla- 
Фаг. Bu bölgede ilk yaptıkları «büyük eylem» de 
İGD şubesine saldırmak oldu. 

Dernek üyelerinin, Saruhanlı'da öldürülen İGD 
Şube Sekreteri Hüseyin Avcı'nın cenaze töreninde 
olduğu bir sırada derneğe gelen 15 - 20 kişilik 
«KURTULUŞ»çu bir grup derneği tahrip etmiş ve 
3 İGD üyesini yaralamışlardır. İşçi sınıfının savas 
yolundan bir milim dahi sapmadan yürüyen, bölgesinde gençliğin anti-faşist birliğini sağlamaya çaһап, semt halkıyla da bütünleşerek ( faşistlere 
aman vermeyen ve böylesi saldırganlıklara, dernek 
basmalara da sonuna kadar karşı olan İGD, kendisini serüvene sürüklemeye çalışan, provokasyona zorlayan bu unsurların da oyunlarını bozacaktır. IGD, işçi sınıfının sabrına sahiptir. İGD, disiplinli bir örgüttür. İGD, güç ve eylem birliğinin günümüzdeki önemini bilen ve bunun sorumluluğunu duyan bir örgüttür. IGD, «Kurtuluşvu da faşizme karşı birlikte omuz omuza mücadele edeceği bir 
grup olarak görmektedir. Oysa bir süreden beri 


Bizler Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrika 
sı'nda çalışan genç işçiler olarak, işçi-genç 


dirdi. Bunun üzerine bizler cam işleri olarak bir bildiri yayınladık, uzlaştırma kurulunun vermiş olduğu hakları değil, sarı sen 
dikanın işverenden istediği hakları öğrenmek istediğimizi bildirerek, bizlerin, yani 
cam işçilerinin bilgisine sunulmayan toplu 
sözleşmenin bizim haberimiz olmadan imzalanamayacağını, satılmak istendiğimizi kesin 
bir dille açıkladık. Fabrikada ve sarı sen 
dikacılarda şok tesiri yaratan bu bildiriden 
iki gün sonra, fabrika kapısına işverenin 


lik dayanışmasını yayın alanında sürdür 
meye kararlı olan dost İYG'ye sıcak selamlarımızı iletiriz. 

Bölgemizde örgütlü ilerici gençlik hareketi başlamadan çok önceleri fabrikamızda- 
ki işçi-gençliğir# savaşımı, sarı sendikacılığa karşı sınıf sendikacılığını hayata geçir 
me savaşımıydı. İlerici gençlik hareketinin 
bölgemizde boy atmasıyla bu savaşım hız 


kazandı. Genç işçiler hızla gençliğin tek yı- yaverleri tarafından GREV (!) kararı asıl- merkezi olarak gözlenen bir olgu dikkati çekiyor. 
gın örgütü olan İGD'de örgütlenmeye baş- dı. Biz yine bir bildiri yayınlayarak «Eğer «Yazı silme vb.» gibi olayları bahane edip dernek 
ladılar. Bu durum sarı sendikacıyı, cam iş- Şişe ve Cam Fabrikası'nda bir grev ola- basarak, İGD ile aradaki tüm köprüleri atmaya ça- 


caksa bu şike grev olacaktır, şike grevlere ve sarı sendikanın oyunlarına kar 
nımız tok!» dedik. Fabrikadaki işçi arkadaşların büyük bir çoğunluğu tarafından 
desteklenen bu bildiri, işvereni ve sarı sen- 


verenini ve her soydan her boydan sapık 
akım temsilcilerini telaşa düşürdü. Çünkü 
günden güne ilerici gençlik hareketi genç işçiler içinde, sapık akımlara ha 
yat hakkı tanımıyor, savaş ileri boyutlar 


lışmak, «Kurtuluş»vun bugünlerdeki o politikasının 
köşe taşı oldu. Böylelikle de «İGD ile ittifakları dinamitleme» yolundaki merkezi karar da hayata 
geçmeye başlamış oluyor. Hem de «Kurtuluş»cu ar- 


gelişen 


kazanıyordu. Örgütlenme çalışmalarının hiz dikayi yeni oyunlar tezgahlamaya yöneltti kadaslarla ilerici gençler arasında fabrikalarda, 
kazanmasıyla işveren ve o'nun yaveri du- Sarı sendika bu bildiriden sonra toplu iş semtlerde, okullarda oluşan dayanışmayı ve eylem 
rumundaki sarı sendikanın baskıları daha sözleşmesi görüşmelerinin uzadığını bildir birliğini torpilleme anlayışını açıkça ortaya koya- 
da arttı. Biz bu baskıları, işverenin ve ya- di. rak. Kendi gazetelerinde böylesi saldırıları, dernek 


verlerinin içine düştüğü acizliğin bir ifade- 
i si olarak görüyoruz 

Fabrikamızda toplu iş sözleşmeleri görüşmesi 1.1.1978 tarihinde başladı. Bu tarihten başlayarak Mayıs ayının 15'їпе kadar toplu iş sözleşmelerinden hiç bir haber alınamadı. Mayıs ayının 15'inde bir bil 
diri yayınlayan sarı sendika bizlere, uzlaş 
tırma kurulunun reva gördüğü hakları bil- 


Burada şunu yine belirtmek istiyoruz: 
Eğer Şişe ve Cam Fabrikası'nda bir grev 
olacaksa, buna bizler, yani cam işçileri karar veririz, Bizim dışımızda, bizim haberimiz olmadan uygulanmak istenen bir grev 
olursa bu şike grev olacaktır. а 

PAŞABAHÇE ŞİŞE VE САМ 
FABRİKASI'NDAN 
BİR GRUP İŞÇİ 


basmaları protesto edenler, bunun karşı-devrime 
hizmet ettiğini söyleyenler, İGD Yeşilyurt Şubesine karşı utanç verici bir «harekâta» girişmekten 
çekinmiyorlar. Faşistlere karşı mücadelede ortalıkta görünmeyenler, İGD'lilere karşı «kahramanca» 
eylemlere girişiyorlar. Hem de üyeler cenaze törenindeyken... Hem de o gençler Hatay'ı faşistlerden 
temizlemek için tek başlarına mücadele ederler- 


BABAESKİ - BARIŞ, DOSTLUK, DAYANIŞMA FUTBOL TURNUVASI 


Я 


İlerici yurtsever gençler her 
alanda olduğu gibi spor ala- 


nında da egemen güçlere 
karşı savaşımı yükseltiyor. 
Seyir sporuna karşı kitle 


sporu için savaşım veriyorlar. Sporu kitleleri bölmek için kullanan egemen güçlere 
karşı «barış - dostluk - dayanışma» Oo turnuvalarıyla çıkıyorlar. Son olarak Babaeski 
Halkevi'nin düzenlediği «Baaş - Dostluk - Dayanışma 
Futbol Turnuvasına birçok 
amatör kulüp katıldı. Babaes 
ki Halkevi konuyla ilgili ya 


“YAŞASIN 


yınladığı bildiride özetle şöyle demektedir : 
«Silahlanmaya milyarlarca lira harcanırken, spor tesisleri için birkaç milyon lira ile yetiniliyor. (İlçemiz şehir stadının 3,4 yıldan beri 
sürüncemede bırakılarak, inşasının, bir türlü tamamlanmamasını örnek gösterebiliriz buna.) Burjuvazi böylesi- 
ne bir politikayı bilinçli ve 
kasıtlı olarak sürdürüyor. Bir 
profesyonel futbolcuya astronomik rakamlar tutan paralar 
(3,4) milyon ödenmesine izin 


KİTLE SPORU!” 


verilmeyip bu paralarla yüz 
lerce spor tesisi yapılabilir. 

En geniş kitlelere ve özellikle gençliğe tüm spor dal 
larını benimseterek, olanak 
larımız elverdiğince burjuva 
zinin bu oyununu bozmamız 
gerekiyor. Bu da kitle sporu 
nu yaşama geçirmekle müm 
kün olur. 

Düzenlemiş olduğumuz, 
«BARIŞ - DOSTLUK - DAYA- 
NIŞMA» futbol turnuvası 
böylesi bir amaca yöneliktir. 
Gençliğimizi kahve köşelerin 
den, apolitik bir havadan çekip almanın yolu buralardan 
geçiyor. 

Öyle inanıyoruz ki, turnuva boyunca Babaeski halkı, 
bizi yalnız bırakmayacaktır. 
Bu inançla tüm ilçe ve çevre halkını, BARIŞ - DOST- 
LUK DAYANIŞMA, belgisiyle futbol, karşılaşmalarını 
izlemeye çağırıyoruz. 

YAŞASIN KİTLE SPORU 

YAŞASIN BARIŞ - DOST- 
LUK - DAYANIŞMA 

Babaeski Halkevi a- 
Faik NAMDAR- 


ken... Hem de faşistler ve maocular derneğin çevresine bile yaklaşamazken... «Kurtuluş»cular, kendilerini anti-faşist, anti-emperyalist, anti-şovenist 
saflarda görmemizden yararlanarak derneğimize 
girip, ilericiliğe yakışmayan, işler yapıyorlar. 

SABRIMIZI TAŞIRMAK İSTEYENLERİ 

BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ: 

Biz; faşist bir diktatörlüğün tezgahlanmaya 
çalışıldığı şu günlerde, daha fazla omuz omuza olmamız gereken şu sıralarda İGD ile Kurtuluş'cular 
arasındaki güç ve eylem birliğini ısrarla ve kararlılıkla savunacağız. ATAŞ'A EL KONMASI yolundaki güncel anti-emperyalist adımda birleşelim!.. 
Faşizme geçit vermemek için omuz omuza savaşalım!.. Ulusal baskıya karşı birleşelim! 

İZMİR - HATAY'DAN 
İLERİCİ YURTSEVER GENÇLER 


ÖMER ERİ 
YİTİRDİK 


İlerici Liseliler Derneği üyesi Ömer Er'i, geçirdiği bir 
kalp krizi sonucu yitirdik. 
Ömer Er, işçi sınıfının yolun- 


da şaşmadan yürüyen, ilerici 
gençliğin yılmaz bir savaşçısıydı. Yiğit arkadaşımızın ӧlümü bizler için acı bir kayıptır. Anısı yolumuzu aydın- 


latacak. savaşımıza bayrak 


olacaktır! 


KAVGA SESLERİ 


GAZİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ AÇILSIN ! 


Eğitim Enstitüleri sorunu 
kamuoyundaki yerini (o halâ 
korumakta. MC dönemlerin- 
“de yüksek öğrenim kurumlarının faşistleştirilmesi çabası sürdürülürken, bilindiği 
gibi ilk planda da bu öğrenim kurumları seçilmişti. 
MC yıkıldı, ancak mevcut 
CHP ağırlıklı hükümet döneminde de bu sorun çözüm 
bulmuş değil... å 

Gazi Eğitim Enstitüsü 
(GEE) Türkiye'de eğitim enstitülerinin en eskisi, gelenekler açısından en zengini ve 
diyebiliriz ki bu öğrenim kurumlarının simgesi- olagel- 
1926'lardan bu yana 
geleneği ile köndine 


miştir. 
ilerici 


` işbaşına gelmesiyle 


saygın bir yer edinen GEE, 
bilindiği gibi MC döneminin 
faşist uygulamalarından da en 
önemli payı almış, üç yıla yaan bir süredir okulda eğitim - öğrenim fiilen kesinti- 
ye uğramıştır. Bu dönemde 
binlerce ilerici öğrenci can 
güvenliği olmaması dolayısıy. 
la okula gidemeyip devamsızlıktan sınıfta bırgkılırken, 
faşist işgale г en öğrenimlerini sürdürmeye çalışan demokrat öğrenciler de 
yoğun baskı ile karşı karşıya kalmışlardır. 

CHP ağırlıklı hükümetin 
birlikte, 
tüm eğitim enstitülerinde olduğu gibi GEE sorunu da ye- 


MERSİN'DEN İLERİCİ - YURTSEVER 
GENÇLER 


"PROVOKASYONLAR 
SÖKMEYECEK! ” 


İGD Mersin Şubesi geçtiğimiz günlerde bır polis baskını sonucu kapatılmıştı. Şube binası son baskından önce 
de iki hafta içinde iki kez polis tarafından basılmıştı. Son 
baskın İçişleri Bakanının Valiler toplantısından hemen 
sonra gerçekleştirildi ve Mersin Şubesi kapatıldı. Dernek 
baskınına tüm 1. Şube ekipleri ve polisler katılmış, dernek binası kordon altına alınmıştı. 

Mersin'den bir grup ilerici yurtsever genç İGD şubesi- 
nin kapatılmasını ve daha sonra gelişen olayları şöyle anlatıyorlar : A 

«Derneğin altını üstüne getirdiler. Normal yerinde olması gereken hiç bir şey bırakmadılar. Tüm seminerleri 
topladılar ve yasak yayın kararı çıkardılar. "Yasak yayınlar' arasına Ürün dergisinin 39 ve 42. sayılarından birer 
tane koydular, 1 Mayıs çalışmalarından arta kalan, içi su 
dolu, 6 tane boya kutusunu suç delili olarak zapta geçirdiler. Ve mahkemeye verdiler. 

SUÇ: Madde 141; komünizm propagandası yapmak ve 
gizli örgüt kurmak. 

Fakat sorgu hakimi delilleri yeterli bulmadı ve Yönetim Kurulunu üyelerini serbest bıraktı. Bunun üzerine 
mahkemenin kapatmadığı İGD şubesini valilik kapattı ve 
Yönetim Kurulu üyelerinin tümünü tutuklattı. Mahkemeye çıkartmadan 23 gün tutuklu kaldılar, mahkeme günleri 24. gün saptandı: 17 Temmuz! Yani 24 gün üstüne 13 
gün daha mahkemeye çıkmadan yatacaklar. 

İGD şubesi kapatıldıktan sonra Mersin'de faşist saldırılar ve provokasyonlar arttı. Politika Gazetesi satan arkadaşlarımıza faşistler saldırdılar. 29 Haziran Cuma akşamı ise Eğitim Enstitüsünde faşistler idareye saldırdılar ve 
bir öğretmeni komaya soktular. Ertesi sabah okul kapatıldı. Öğrenciler valiye çıkmak için komite oluşturulmaya 
çalışılırken faşistler şehirde halka saldırdılar. Okuldan dönen Enstitülü öğrencileri Коуаһуогіаг ve kıstırdıklarını 
dövüyorlardı. Bu arada Mehmet Ayık adlı faşistin başını 
çektiği bir grup faşist Eğitim Enstitülü öğrencilere saldırdı. Çıkan kavgada Mehmet Ayık belirsiz biçimde öldürüldü. Bunun üzerine polis çevrede bir tahakküm mekanizması oluşturdu. Sayıları 150'yi bulmayan, çoğu şehrin dışından gelme, faşistler adeta şehri zaptetmiştir. Buna neden polisin tavrıydı. Faşistler polisle ve jandarmayla pazarlık yapıyorlardı. Oysa yapılacak bir aramada Mersin 
polisine yetecek kadar silah bulabilirlerdi. Cenaze gittikten sonra polis ve jandarma faşistleri başı boş bıraktı. Üstelik faşistlerin, “Belediyeyi basalım' 'İkinci bir Malatya 
yaratacağız' haykırışlarını kulak arkası eden kolluk kuvvetleri ortadan kayboldular. Faşistler de rahat rahat saldırılarını sürdürdüler. İlerici güçlere provokasyon davetiyesi çıkardılar. Ama bu oyuna hiç bir yurtsever gelmedi. 

AMAÇ NE? 

Günlük basında (Milliyet, Günaydın, Aydınlık) faşist 
Mehmet Ayık'ı öldürenlerin İGD'liler olduklarını yayınladılar. Polise ve faşistlere hedef gösterdiler. İGD'nin olâyla 
hiçbir ilişkisi olmadığı saptandığı halde Mersin'de ve basında çıkartılan haberlerin amacı nedir? İGD şubesi neden kapatılmıştır? İGD hareketine kuzeyden açamadıkla- 
“rı yarayı güneyden açmaya mı çalışmaktadırlar? Fakat 
buna gücünüz yetmez. Başta biz, Mersinli ilerici - yurtsever gençler buna izin vermeyeceğiz. 

YAŞASIN İGD - DDGF 


YAŞASIN UDC 
YAŞASIN GENÇLİĞİN EYLEM BİRLİĞİ» 


, rulacak, 


u boyutlar aldı. Bu dönemin 
ın belirgin özelliği Danıştay 
xararlarının ouygulanmayışı, 
ki yıl boyunca usulsüz yapıan sınavların iptal edilmeyişi oldu. Bu karar faşistlere verilen büyük bir ödün 
niteliği taşıyordu. Yeni açılan kayıtlarla okula 6000 kadar daha yeni öğrenci alındı. Fakat binlercesi de Коп: 
tenjan yetersizliği nedeniyle 
giremedi. 

Ancak yine bu dönemte 
belli alanlarda olumlu adımlar da atıldı. Okul yönetimi 
ve öğretim görevlileri kadrosu faşistlerden temizlendi. 
Yerlerine genellikle © ilerici, 
demokrat, yurtsever: yönetici 
ve öğretmenler atandı. Yine 
okul çalışanları arasına işçi 
kılığında’ yerleştirilen faşistlerde büyük çoğunlukla bu 
görevlerinden alındılar. Ары 
cak okuldan uzaklaştırılan 
bu faşist öğretim görevlisi ve 
işçilerin genellikle Ankara 
içindeki değişik orta dereceli 
okullara verildikleri ve yine 
GEE'deki öğrencilerle огдаnik ilişkilerinin sürdüğü de 
bilinmektedir. 

Bugünkü koşullarda GEE 
sorunu hâlâ çözülmüş değil. 
Öğrenime açılmayan birkaç 
eğitim enstitüsünden o birisi 
de Gazi Eğitim. «Yeterli güvenlik önlemlerinin tamamlanamaması nedeniyle...» okulun açılışı süresiz ertelendi. Gerekçe de açık: Can güvenliği... Okulun açılmayışı 
konusundaki bu tavrın, hükümetifi faşistlere karşı ülke 
genelindeki uzlaşmacı, ürkek 
tutumundan kaynaklandığını, sorunun okulun açılışını 
ertelemekle çözümlenemeyeceğini artık herkes bilmektedir. 


Can güvenliği konusunu 


зе alırken GEE'nin içinde 
Julunduğu Beşevler bölgesinin durumunu da göz önünde bulundurmak gerekir. MC 
döneminde faşistlerin denet!- 
minde bulunan bu bölgede 
belli mevziler hâlâ faşistlerin 
elinde bulunuyor. Yüksek 
Öğretmen Okulu yurtları ve 
GEE'nin tam karşısındaki 
Şeker Öğrenci Yurdu faşistlerin. saldırı üssü olma durumunu koruyorlar. Okulun açık olmadığı şu günlerde fa 
şistlerin bazı polislerle okul 
girişinde sohbet ettikleri gözlemlerimiz arasındadır. 
Bugün GEE'nin 15000 kadaı 
öğrencisi vardır. Büyük ço 
ğunluğu anti-faşist olan bt 
öğrencilerin en önemli iste 
mi, okulun bir an önce öğ 
renime açılmasıdır. Şu du 
rumda tümünün bir yıl, bin: 
lercesinin MC dönemlerinder 
iki, üç yıllık Kayıpları vardır 
Bir - iki - üç yıldır okula 
gidememiş, sınıf geçememiş 
mezun olamayıp son sınıfta 
bekleyen bu binlerce öğrencinin can güvenliği içinde 
öğrenimlerini sürdürme is- 
.emlerine hangi o gerekçeyle 
dursa olsun karşı durulamaz, bu istem sudan nedenlerle geçiştirilemez. Kayıpların en kısa zamanda ve en 
hızlı biçimde telafi edilmesi 
doğrultusunda çözümler ge 
tirilmesi, ek sömestrinin hızlandırılmış biçimde hayata 
geçirilmesi, ama tüm bunlar 
için de öncelikle okulun öğrenime açılması gerekmektedir. Eğitim enstitülerinin kundaklandığı, yakıldığı, faşist 
saldırıların ardı arkası kesilmediği bugün, sorunun çözü- 


mü, aynı kaygılarla okulu 
öğrenime açmamak değil 
saldırıların kaynağı açık - 


gizli tüm faşist örgütlenme- 


lerin üstüne gidebilmek, onarı dağıtmaktır. 

GEE'nin can güvenliği içinle öğrenime açılabilmesi için: 

e Beşevler bölgesinde, özel. 
likle okul çevresinde faşistlerin üssü durumundaki 
yurtların faşistlerden arındırılması. 

е Faşistlerin okuldan atılması gerekmektedir. 

Bugün GEE'nin anti-faşist, 
lerici, yurtsever öğrencileri, 

e Okulun biran önce öğ- 
“enime açılması, 

ә Geçmişteki kayıpların telafisi doğrultusunda ek sömestr yapılması, 

e Akademik hakkın yasalaşması, eğitim enstitülerin 
özerk bir statüye kavuşturulması, eğitimin demokratikleştirilmesi, үл 

ө Birim derneğinini resmen 
tanınması ve öğrencejlerin okul yönetimine örgütlü olarak katılmalarının sağlanma- 
51, 

ә Tüm öğrencilerin burs, 
kredi, barınma Sorunlarının 


çözümlenmesi için savaşım 
veriyorlar. 
İlerici yurtsever gençler, 


bu ortak istemler çerçevesin- 
de GEE öğrencilerinin anti- 
faşist eylem birliğinin sağlanması doğrultusunda çaba 
gösteriyor. Okulun açılmasıyla birlikte öğrenimin sürekliliğinin sağlanabilmesi 
okulun faşistlerden arındırı 
labilmesi için, öğrenci - öğretim görevlisi - okul çalışanlarının birlikteliğinin sağ- 


lanması o gerektiğini de bir 
görev olarak Ortaya koyuyorlar. 


GAZİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 
İLERİCİ - YURTSEVER 
ÖĞRENCİLERİ 


DİYARBAKIR - ŞÜKÜRLÜ KÖYLÜLERİ : 


UDC KURULACAK, AĞALIK YIKILACAK 


Diyarbakır İGD Şubesi üyeleri, Uluslararası Kooperatif Günü'nde Şükürlü Köyünü ziyaret ettiler. Köylüler, ilerici gençleri coşkuyla 
karşıladılar. a 

Günün anlamı üzerine yapılan konuşma sırasında 500 
den fazla köylü «gerçek bir 
toprak reformu», «UDC kuağalık yıkılacak» 
belgilerini haykırdılar. İGD 
tiyatrosunun sunduğu toprak 
sorununu anlatan oyun ilgiyle izlendi. Folklor ekiplerinin 
oyunları köylülerin de katılımıyla coşkulu bir gösteriye 
dönüştü. Halk türküleri hep 
bir ağızdan söylendi. 

Şükürlü köylüleri, Doğu” 
nun birçok köyünde olduğu 
gibi topraksızlığı ağa ve jandarma baskısını, ulusal baskının aldı - 
vorlardı. Stili koiil] 
sorunlarını anlatmakla biti- 


remiyorlardı. İlerici gençleri 
uğurlarken «yine bekleriz» 
diyorlardı... 


DİYARBAKIR'DAN İLERİCİ 
YURTSEVER GENCLER 


ADANA EĞİTİM ENSTİTÜSÜ VE ARTAN FAŞİST SALDIRILAR 


MC döneminde, eğitim enstütülerinin çoğunda olduğu 
gibi Adana Eğitim Enstitüsü'nde de faşist işgal vardı. 
İlerici demokrat öğrenciler 
okula gidemiyorlardı. Enstitü bir saldırı merkezi durumundaydı. İlerici öğrenciler 
okula devam edemediğinden 
faşist propaganda yoğundu, 
ve öğrencilerin bir bölümünü etkisi altına almıştı. 

CHP ağırlıklı hükümet işeldiği zaman Eğitim 
оа ab can alıcı 
ve çözümlenmesi gereken bir 
sorun olarak duruyordu. Fa- 


бте... Ersöz 


Ersoy Yıldız А 


kat bu hükümet, anti-demok 
ratik olarak yapılan Eğitim 
Enstitüsü sınavları için alınan iptal kararını uygulaya- 


cağına dair vermiş olduğu 
sözü tutmadı. Uygulamada 
yetersiz kaldı. Adana Eğitim 
Enstitüsü'nde olanlar bu konuda somut birer örnektir. 
Okulun ilk açıldığı 17 Nisan 1978 günü faşistler kantinde, müdürün, emniyet görevlilerinin yanında ilerici 
öğrencilere saldırdılar. Dör 
dü ağır olmak üzere dokuz 
kişi falçata ile yaralandı. Faşistlerden İdris Gökçe, Rıza 


Güleşen, Uğur Durukan tutuklandı. İbrahim Kara, Cengiz Ünalır'la birlikte üç kişi 
hakkında da gıyabi tutuklama kararı alındı. 

Bu olayın ardından okul 
yönetimi kırk faşist hakkında sürgün kararı aldı. Ertesi gün faşistler bu karara 
karşı okulu tahrip ettiler. 3 
Mayıs günü gece bölümü öğrencileri okuldan çıkarken 
faşistler, faşist polislerin kışkırtmasıyla saldırdılar, Tekin 
Ersöz'ü falçatayla öldürdüler. 
Daha sonra faşistlerin, yeni 
giren öğrencilerin dosyalarını yok etmek için okulu 
yakmak istemeleri ve ikinci 
kez tahrip etmeleri üzerine 
313 kişi gözaltına alındı 42 
kişi tutuklandı. 

Zamanla ilerici öğrenciler 
toparlandılar. Faşist saldırılara karşı direnmeleri, sürek 
li okula devam etmeleri, idarenin yer yer saldırgan faşistleri cezalandırması faşistleri zor duruma düşürdü. 

İlerici öğrencilerin okulda insiyatifi ele 
almalarıyla birlikte, önceden 
beri faşistlerin etkisinde olan tarafsız ve demokrat unsurlar da ilericilerin yanında 
yer aldılar. 

İlerici öğrencilerin okulda 
etkin olmalarıyla birlikte, faşistler saldırılarını okul çıkışlarında ve dışarda yapma- 
ya başladılar. Son olarak 28 
Haziran 1978 akşamı okuldan 


ADANA'DAN 12 DEMOKRATİK KURULUŞ : 


” FAŞİST YUVALAR DAĞITILSIN!...” 


Adana'da 12 demokratik kuruluş ortak 
bir toplantı düzenleyerek yoğunluk kazanan faşist saldırılara dikkati çektiler. Faşist örgütlerin kapatılmasına ilişkin bir dilekçeyi valiliğe verdiler. Töb-Der, İGD, Tüm- 
Der, TMMOB, Sosyal-İş, ADAKOBİRLİK, 
DKD, SGB, Genç-Öncü, İşçi Kültür Derneği, СЕВ, ASİD tarafından imzalanan dilekçenin metnini özet olarak yayınlıyoruz : 

«VALİLİK MAKAMINA / ADANA 

Son olarak faşist Ülkü Ocakları'nın, 
Tob-Der, Tüm-Der, Öğretmenler Tüketim 
Kooperatifi, TİP gibi ilerici kuruluşların 
merkezlerinin bulunduğu Cemal Gürsel Caddesi'nde kendilerine yeni bir üs kiraladıklarını öğrenmiş bulunmaktayız. Adliye- ile 
Dörtyol arasını haraca kesen bu saldırganların yeni hedeflerinin yukarıda belirtilen 
,kuruluşların bulunduğu yöre olduğu kuşku- 


suzdur. 

Aşağıda imzaları bulunan biz, Adana" 
daki demokratik kuruluşlar olarak valiliği 
nizden : 


1 — Faşist saldırı merkezi Erkek Öğ. 
renci Yurdu'nun hemen kapatılmasını, 

2 — Faşist Ülkü Ocakları'nın çeşitli 
semtlerde, «Kütüphane», «Oba» gibi isimlerle açtıkları cinayet ve saldırı merkezlerinin 
ve ileri karakollarının kapatılmasını, 

з — Cemal Gürsel Caddesi'nde yeni kiraladıkları yere yuvalanmalarının önleninesini talep ediyoruz. 

Bundan böyle çıkacak ve çıkarılacak 
olaylardan faşistler kadar onlara karşı et- 
Кіп ve kesin tavır alamayan yöneticilerin 
de sorumlu olacağını saygılarımızla belirtiyoruz.» 


DGSA'DA “SÜRESİZ BOYKOT ” 
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DGSA Öğrencileri akademik - demokratik hakları için 
süresiz boykota başlamışlarаг. 25 Haziran tarihinden bu 
yana boykotta olan öğrenci 
temsilcileri ile yaptığımız 
o görüşmede sorunlarını şu şe- 


de artan 


kilde dile getirmişlerdir. 
«Bilindiği gibi son günler- 


bomba ihbarları ve bu saldırılara karşı yapılan demokratik direnişler nedeniyle okulJumuzda normal öğrenim ак. 


samıştır. Bu aksamaları gözönünde tutmadan okul yönetiminin düzenlediği akademik 
takvime göre proje ve vizeleri teslim etmek olanaksız hale gelmiştir. Okul öğrencileri 
olarak idareye eski akademik 
takvimin aksayan ders sürelerini gözönünde bulundurarak düzenlenmesini önerdik. 
Апса okul idaresi 18- 
teklerimizi gözönünde bulundurmadı. Bunun üzerine haklarımızı alana dek süresiz 
boykot kararı aldık. Boykot 
18 günden beri başarıyla sürmektedir. Haklarımızı alana 
dek boykotu sürdüreceğiz.» 


saldırılar, 


çıktıktan sonra Cemal Gür 
sel caddesinden eve gitmek 
te olan ilerici öğrenciler üze 
rine faşistler ateş açtılar. Açılan ateş sonucu Ersoy Yıldız başından vurularak öl 
dürüldü. Ayrıca bir öğrenc. 
yaralandı. Aynı olaydan 15 
dakika sonra Eğitim Enstitüsü müdür yardımcısı Kema' 
Akpınar evinin balkonunda, 


faşistler tarafından kurşun 
yağmuruna tutularak yaralandı, 


Faşist hareketin kan aldığı 
eğitim enstitülerinde, gençliбіп verdiği anti-faşist savaşım, Türkiye'deki genel demokrasi savaşımının kopmaz 
bir parçasıdır. Özellikle yaz 
döneminde diğer okulların 
kapalı olmaları nedeniyle faşist -saldırılar Eğitim Enstitüleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Adana'da demokrasi- 
den yana olan güçlerin ileri 
ci, devrimci öğrencilerle da. 
yanışmaya girmesi, tecrit e 
dilmesi yanında faşist hare 
keti de durduracaktır. 

İstemlerimiz : 


DÜZİCİ'NDE 
GENÇLİK GECESİ YAPILDI 


— Okulda tam olarak 
can güvenliği ve öğrenim özgürlüğünün sağlanması için 
faşist militanlar okuldan atılmalı, faşistlere karşı kesin 
tawr alınmalıdır, ' 

— MC döneminde çeşitli 
nedenlerden dolayı bursu ve 
kredisi kesilen öğrencilere 
günün koşuları değerlendirilerek tekrar burs ve kredi 
verilmelidir, 

— Eğitim Enstitüsü öğrenci derneği faşistlerin yönetiminden alınmalıdır, 

— Okul. disiplin kuruluna 
öğrenci (otemsilciliğinden de 
üye seçilmelidir. 

— Eğitim Enstitülerine 
akademik statü tanınmalıdır, 

— Kantin öğrencilerin 
hizmetine açılmalı, yemekhane işletilmelidir. 


— Tamamen taşistlerin 
işgali altında bulunan Adana Erkek Yurdu faşistlerden 
temizlenmelidir. “ 

ADANA EĞİTİM 
ENSTİTÜSÜ'NDEN 
BİR GRUP İLERİCİ, 
YURTSEVER GENÇ 


- Haruniye ilerici - yurtsever gençliği tarafından geçtiğimiz günlerde bir gece düzenlendi. 600 genç işçi ve köylünün katıldığı coşkulu, görkemli geceye, İGD Adana Şubesi, Ziraatçılar Derneği Adana Şubesi, Maden-İş Adana 
Temsilciliği, Haruniye Belediye Başkanı Sedat Algan, Tüm 
Has-İş Sendikası, Düziçi Töb-Der Şubesi, Genel-İş Haruniye Belediyesi işyeri temsilcisi Süleyman Hatipoğlu ve birçok kişiden dayanışma mesajları geldi. 

Adana İGD Şubesi'nin tiyatro, koro ve folklor gösteri- 


leri ile katıldığı gecede 


«Faşizme geçit yok!», «İşçi sınıfı 


partisine özgürlük!», «Doğu'da ulusal baskıya son!», «Üretime dönük eğitim», «Liseli gençlik İLD'de birleştik!», «Үаşasın Maden-İş, Yaşasın DİSK!», «Yaşasın DDGF, Yaşasın 
ЇСр!», belgileri haykırıldı. Düziçi gençliğinin örgütsel birliğinin pekiştirilmesi açısından büyük yararları olan bu gece, maceracı unsurları ve maocuları kitlelerden daha da 


soyutlamış oldu. 


Faşist saldırıların yoğunlaştığı, sokaklarda bombaların patladığı bir dönemde yapılan bu gece faşizme, emperyalizme, tekellere ve maocu faşistlere karşı. tüm ulusal 
demokratik güçlerin eylem ve cephe birliğinin kendi еу- { 
lem birliğinin pekişmesinin zorunluğunu somut olarak gös- í 
terdi. Biz Haruniye ilerici - yurtsever gençliği olarak her 
zaman söylediğimiz ve somut olarak ilkelerini saptadığımız anti-faşist eylem birliğini sonuna kadar savunacağımızı bir kez daha belirtiyoruz. | 

Yaşasın Düziçi gençliğinin anti-faşist, anti-emperyalist 


eylem birliği! 


Yaşasın Ulusal Demokratik Cephel 


Yaşasın İGD! 
Yaşasın ILD! 
Faşizme geçit yok! 


Yaşasın barış, demokrasi, toplumsal ilerleme ve 508-. 
DÜZİÇİ İLERİCİ - YURTSEVER 


yalizm savaşımı! 


в 


fan -EMPERYALİST 


